
Elke zondag Pasen II 2023  
 
Toespraak voor Hart van Osdorp over Filippenzen 3:10-11. 
Uit de Bijbel werd gelezen: 2 Korintiërs 4:7-15. 

 
Lieve mensen, 
 
Een paar weken geleden vieren we het paasfeest. Toen zeiden we al tegen elkaar dat we elke zondag 
Pasen vieren. Want het paasfeest is een groot feest. 
 
Wat vieren we dan nu precies elke zondag? 
We vieren dat Jezus leeft! Hij is koning in de hemel en hij heeft zijn Geest naar de aarde gestuurd. 
Dit betekent dat wij dagelijks met hem kunnen omgaan. Aan een dode Jezus heb je niets. Maar met de 
levende Jezus kunnen we optrekken. Daar heeft elke leerling van Jezus ervaring mee. Sommigen 
krijgen een droom van Jezus; anderen voeren gesprekken met hem; weer anderen horen zijn stem; en 
iedereen ervaart dat Jezus zijn of haar hart veranderd heeft in een hart met liefde voor Jezus. 
 
Jezus zelf gebruikte hiervoor1 het prachtige beeld van de druivenplant en de ranken. Wij zitten, zegt 
hij, zoals ranken vast zitten aan de druivenplant vast aan Jezus, zijn dus met Jezus hecht verbonden en 
één zodat zijn leven en zijn kracht van hem in ons stroomt. De levende Jezus geeft ons zijn leven! 
 
Maar, zegt Paulus, Jezus geeft ons ook hoop op de opstanding. We zijn nu met Jezus onderweg naar 
de dag waarop hij zal terugkomen hier op aarde. Als wij voor die datum sterven, zegt Jezus tegen ons 
hetzelfde als wat hij tegen de moordenaar naast hem aan het kruis zei: “Vandaag zul je met mij in het 
paradijs zijn.” Wij gaan naar Jezus toe in de hemel als we sterven. Maar ons lichaam blijft hier op aarde 
achter en wordt begraven of gecremeerd. Maar als Jezus terugkomt, zal hij wat van ons lichaam rest 
op laten staan uit de dood en krijgen wij een nieuw lichaam. Dat is de hoop van Pasen. Met elke dag 
die voorbij gaat, zijn we een dag dichterbij de terugkeer van Jezus! 
 
Veel uitleggers staan hier trouwens voor een vraag. Zij lezen in vers 11 dat Paulus hoopt op te staan.2 
Is Paulus daar dan niet zeker van? Zeker wel!3 Maar hoor deze woorden als een uitnodiging tot 
vastberadenheid. Paulus schrijft vaker zo.4 Hij vergelijkt het christelijk leven graag met een wedstrijd 
die hij wil winnen of met een marathon: hij wil de finish halen!  
 
Hoe dan? 
Wel, hier zegt Paulus iets heel bijzonders. Hij schrijft dat hij de kracht van de opstanding van Jezus wil 
ervaren. Zijn vastberadenheid kan Paulus waar maken door de kracht van de opstanding. Dat moet 
een geweldige kracht zijn! Het is immers de kracht waarmee God Jezus uit de dood liet opstaan. En 
deze, geweldige, grote kracht, die in staat is om doden levend te maken, die kracht is voor ons 
beschikbaar.5  
 
Wat moeten we ons hierbij voorstellen? 
Ik kan beter vragen: Wie moeten we ons hierbij voorstellen? Ik denk aan de heilige Geest, die in de 
Bijbel vaak met het woord ‘kracht’ wordt benoemd6 (ook al is hij zelf geen kracht, maar een persoon). 

 
1 Johannes 15:1-8 
2 De NBV vertaalt Filippenzen 3:11 als volgt: “in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.” Volgens 
woordenboeken en grammatica’s is het woordje ‘misschien’ hier terecht opgenomen.  
3 Over zekerheid gesproken: zie Filippenzen 3:21. 
4 ! Korintiërs 9:24-27; 2 Timoteüs 4:7: en zie het direct volgende Filippenzen 3:12-17. 
5 Zie ook Efeziërs 1:17-23. En lees voor de hele sfeer van de tekst: 2 Korintiërs 4. 
6 Handelingen 1:8; Efeziërs 3:16; 2 Timoteüs 1:7. 



Door de kracht van die Geest worden wij opnieuw geboren en krijgen we een ander hart; door zijn 
kracht leren we liefhebben; door deze kracht kunnen we vergeving ontvangen en weer doorgeven; 
door de kracht van de opstanding leren we anders denken en doen. Door deze kracht worden 
problemen die in de wereld om ons heen zo groot zijn, zoals: racisme, discriminatie, haat, oorlog en 
onderdrukking, in een kerk die Jezus volgt opgelost. Door deze kracht houden we hoop en houden we 
vol. Deze kracht maakt een kerk die Jezus volgt zo mooi. Want iedereen is welkom, iedereen is gelijk 
en er is daar werkelijk blijdschap en vrede. Het is deze kracht die overal het leven laat bloeien. 
Het is ook deze kracht waarmee God zelf in ons leven kan ingrijpen en problemen oplost. Ook daar 
hebben alle leerlingen van Jezus ervaring mee. Soms lijken onze problemen en moeilijkheden 
onoplosbaar, totdat God iets doet wat je niet voor mogelijk houldt. Ook dat is de kracht van de 
opstanding van Jezus!7  
 
Maar er is nog iets waarvoor we deze kracht nodig hebben. Paulus wil niet alleen de kracht van de 
opstanding van Jezus ervaren, maar hij wil ook delen in het lijden van Jezus.  
 
Dit is een belangrijk Bijbelvers. Want wij weten uit ervaring dat ook volgelingen van Jezus lijden niet 
bespaard blijft. En dit Bijbelvers kan ons bewaren voor het misverstand dat alles in het leven van een 
gelovige altijd goed komt. God is weliswaar onze God en Vader in de hemel, maar hij is niet Sinterklaas. 
Bovendien hebben we een aantal vijanden hier op aarde die ons het leven zuur maken: de duivel, 
invloeden van een cultuur die los van God is en de macht van de zonde. En dan zijn wij zelf nog vaak 
onze grootste vijand. Wij maken soms of vaker domme beslissingen en verkeerde besluiten waardoor 
wij de problemen zelf over ons afroepen.  
Maar ik denk dat Paulus vooral wil delen in Jezus’ lijden omdat hij zo van Jezus houdt. Hij houdt zoveel 
van Jezus dat hij in alles op Jezus wil lijken. Hij wil Jezus in alles, dus ook in zijn lijden, na komen.8 Dit 
heeft hij trouwens van Jezus zelf geleerd die zegt dat een leerling sowieso niet boven zijn leraar staat 
en een slaaf niet boven zijn heer.9 daarom wil Paulus in alles, ook in het lijden, het patroon van Jezus’ 
leven navolgen en in zijn voetstappen treden10.  
 
Voor Paulus betekende dit letterlijk vervolging, gevaar, gevangenschap en een bijna permanent 
doodsgevaar. En volgens de christelijke traditie is hij tenslotte ook de marteldood gestorven. En veel 
christenen in de wereld maken tot op de dag van vandaag hetzelfde mee.  
oor ons in het vrije Westen betekent deel hebben aan Christus’ lijden dan wel geen doodsgevaar, maar 
problemen, aanvallen van de duivel en strijd om het geloof vol te houden zullen we niet ontlopen. 
 
Als we dit meemaken moeten we niet gaan klagen en vragen: Waarom? Heeft Jezus wel echt 
gewonnen? Doet God niets? Is de duivel dan sterker? Nee, wij kunnen beter vragen om kracht, de 
kracht van de opstanding van Jezus.  
Daarom vieren we elke zondag Pasen: om de kracht van de opstanding niet te vergeten en te vieren. 
Daarom delen we elke zondag het brood en de beker van Jezus: om kracht te ontvangen. 
En daarom bidden we elke zondag voor elkaar voor, tijdens en na de dienst: om de kracht van de 
opstanding te vragen en te ervaren.  

 
7 Paulus schrijft hierover in 2 Korintiërs 1. 
8 Veel uitleggers wijzen er op dat Filippenzen 3 een belangrijke parallel heeft met Filippenzen 2. In Filippenzen 
2:1-8 wordt de mindset van Jezus die zijn status en privileges in de hemel verliet voor een marteldood op aarde 
ons ten voorbeeld gesteld. In Filippenzen 3:4-11 volgt Paulus dat voorbeeld en vraagt hij ons zijn voorbeeld te 
volgen: 3:12-17.  
9 Matteüs 10:21-25. 
10 1 Petrus 2:21-23. 


