
Pasen 2023 
 
Toespraak voor Hart van Osdorp. 
Uit de Bijbel werd gelezen: Lucas 24:1-12; 36-43. 

 
Lieve mensen, 
 
Ik wens jullie een vrolijk Pasen. Want Jezus is echt opgestaan! 
 
Vrijdag zeiden we tegen elkaar dat het kruis voor ons moeilijk te begrijpen is. Dat geldt wel zeker ook 
voor de opstanding van Jezus. Want iedereen weet dat doden doorgaans niet opstaan. Het helpt als 
we lezen dat Jezus’ leerlingen eerst ook helemaal geen geloof hechtten aan de berichten dat Jezus was 
opgestaan. Het waren mensen zoals wij. Ook zij lieten zich geen knollen voor citroenen verkopen! 
Daarom moest Jezus zijn mensen een voor een overtuigen. Eerst de vrouwen, daarna Petrus, daarna 
de tien andere leerlingen, daarna weer anderen en tenslotte ook Paulus. En de ontmoeting met de 
levende Jezus zette precies zoals dat bij de anderen gebeurde Paulus’ leven totaal op de kop.  
 
Daarom is het vandaag feest! Want het is waar, het is echt: Jezus leeft! 
 
Maar wat vieren we dan precies, als we zeggen dat Jezus is opgestaan? 
Niet alleen dat het met Jezus zelf toch nog goed is afgelopen. Het feest is nog veel groter en gaat ons 
allemaal en de hele wereld aan. Want met zijn opstanding brengt Jezus de kracht van het kruis, de 
realiteit en de betekenis van het kruis zichtbaar en tastbaar onze wereld binnen.  
Het kwaad is met Jezus aan het kruis dood gegaan. De dood is verslagen. En de duivel is niet langer 
heer en meester. Sinds Goede Vrijdag is de wereld veranderd, gekanteld naar een andere, nieuwe 
werkelijkheid. Dat wordt op Pasen helemaal zichtbaar. 
 
En meteen komt hier de vraag, die we op Goede Vrijdag nog even open lieten, levensgroot terug: 
Hoezo is de wereld veranderd? Hoezo is het kwaad dood gegaan? Heb jij onder een steen gelegen??? 
 
Wat op Pasen gebeurt kunnen we beter begrijpen, als we beseffen dat het hier gaat over een 
doorbraak van ‘Gods nieuwe wereld’. Met zijn opstanding brengt Jezus Gods nieuwe wereld binnen in 
onze oude kwade wereld. Dat betekent dat het kwaad in de oude wereld nog wel tekeer kan gaan 
maar in Gods nieuwe wereld geen leven meer heeft.1 Vergelijk het met een invasie van Gods licht in 
de duisternis. Met dat Jezus levend optreedt, komt Gods nieuwe werkelijkheid die Jezus aan het kruis 
werkelijk heeft gemaakt deze wereld binnen. En daarmee komt Gods nieuwe wereld voor ons 
beschikbaar: Gods vergeving, vrede, hoop, liefde en de kracht van de heilige Geest komen beschikbaar. 
Het is alsof je ’s avonds in je donkere huis thuis komt en het licht aandoet, zo doet Jezus Gods licht 
voorgoed aan in onze wereld. Dat wil helaas nog niet zeggen dat het nu al overal licht is in deze wereld. 
Het kwaad wil nog steeds niet geloven in het licht van Jezus, maar houdt nog hardnekkig vast aan zijn 
leugenachtige duistere praktijken. Maar het kan niet meer verhinderen dat steeds meer mensen door 
Jezus aan zijn heerschappij worden onttrokken en Jezus huldigen als hun enige Heer! 
 
En dus vieren wij feest!  
De opstanding van Jezus maakt van ons mensen van hoop.2 We hoeven niet meer bang te zijn voor de 
dood en het kwaad heeft zijn macht over ons verloren.  

 
1 Paulus kan spreken over een afrekening met het kwaad (Romeinen 8:3) en ook zeggen dat wij voor de zonde dood zijn (Romeinen 6:11), 
waardoor de zonde/het kwaad eenvoudig geen heer en meester meer over ons kan zijn. Wat iets anders is dan dat we geen fouten meer 
zouden maken (1 Johannes 1:8-10). Het kwaad is niet langer heer en meester over ons (Romeinen 6:1-14), maar kan voor ons nog wel 
aantrekkelijk zijn. En daar moeten we niet op ingaan, ook al doen we geregeld nog wel (Romeinen 6:12-13; 8:12-13).    
2 1 Petrus 1:3. 



En we herinneren ons nu wat Jezus daarover zei3: Het gaat op de manier van de graankorrel. Die gaat 
eerst dood en daarna en daaruit komt er nieuw leven. Uit de korrel komt ongedacht een nieuw plantje, 
dat groeit en groeit. Dat kost tijd, maar het komt zeker. Daarom zijn wij hoopvolle mensen. Wij 
verwachten dat Jezus terugkomt en Gods nieuwe wereld definitief en volmaakt op aarde zal vestigen. 
En mochten wij eerder overlijden, dan doen we dat in de zekere hoop dat ons lichaam net zoals dat 
van Jezus zal opstaan. 
 
Daarom komt de kerk sinds de opstanding van Jezus elke zondag bij elkaar. Om het leven van Jezus te 
vieren en onze hoop te vernieuwen. Iedere zondag vieren we het Paasfeest opnieuw en zeggen we 
tegen elkaar: Jezus leeft! 
 
Vandaag vieren we feest! Want Jezus leeft en we weten dat we nu al mogen leven in Gods nieuwe 
wereld. Maar wij zijn niet alleen mensen van hoop, we zijn ook mensen die vrij zijn. Want Jezus heeft 
de macht van het kwaad en de macht van de duivel aan het kruis gebroken.  
Daarom is het feest. Wij vieren onze vrijheid!  
 
Het is wel zo, dat we nog wel veel last hebben van allerlei kwade gedachten uit de oude wereld in ons 
hoofd en in ons hart. Pas vroeg iemand mij: Waarom groei ik niet sneller als leerling van Jezus?  
En ik zei: Denk aan de geluidskar van zondag.  
Je weet dat er allemaal knopjes op zitten. En 
daar kun je ons hoofd en ons hart wel mee 
vergelijken. We hebben heel veel gedachten en 
gevoelens in ons hoofd en in ons hart. En veel 
daarvan staan verkeerd afgesteld.  
Bijvoorbeeld, gedachten en gevoelens als: Ik 
ben niet goed. God ziet mij niet. God luistert 
niet naar mij. God houdt niet van mij. Ik ben nu 
eenmaal zoals ik ben. Ik ben Jezus niet. Als ik 
iets voel, dan is dat altijd waar. Ik moet altijd 
perfect zijn, anders neemt God mij niet aan. God is veraf. God is niet dichtbij. Mijn twijfel is nu 
belangrijker dan mijn geloof, enzovoorts. Allemaal gevoelens en gedachten in ons hart en in ons hoofd. 
Maar veel van onze gedachten en gevoelens staan niet goed. 
 
Maar wij vieren feest vanmiddag!  
Want Jezus heeft aan het kruis de kracht van de leugen en de kracht van de verkeerde gedachten 
gebroken. Kijk, als je niet gelooft in Jezus, dan staan en zitten al die gedachten in jou vast. Dan is dat 
je werkelijkheid, zo van: God kent mij niet, God houdt niet van mij, ik ben niet goed, ik moet altijd 
perfect zijn, enzovoorts. Dan is dat je waarheid. Dan is dat je werkelijkheid en je zit erin vast. 
 
Maar wij zijn vrije mensen! Jezus heeft Gods nieuwe wereld in deze wereld gebracht. En Jezus heeft 
de macht van het kwaad en de macht van de leugen en de macht van de duivel gebroken. En daarom 
zijn wij vrij en kunnen wij aan al die ‘knopjes’ draaien. Want wij zijn vrije mensen.  
Als Jezus zegt: ‘Ik ben je Heer. Je bent niet langer onder de macht van de leugen en van de satan en 
van het kwaad’, dan volgen wij Jezus en dan zijn wij vrij.  
 
Dus als ik bang ben, dan zegt Jezus tegen mij: Wees niet bang. En dan draait de heilige Geest mijn angst 
naar moed. Als ik geen hoop heb, dan zegt Jezus: Ik leef en ik ben je redder. En dan draait Jezus die 
knop van hopeloosheid naar hoop. En als ik denk: God ziet mij niet, God houdt niet van mij, God hoort 
mij niet, dan zegt Jezus: Weet jij wel dat ik mijn leven voor jou heb gegeven en dat ik zo veel van je 

 
3 Johannes 12:24. 



houd. En dan draait Jezus die knop van mijn eigen gedachten en slechte ervaringen van liefdeloosheid 
naar liefde toe. 
 
Maar als je naar onze geluidskar kijkt, dan zie je dat er heel veel knopjes op zitten. Zo zitten ons hoofd 
en hart ook boordevol eigenwijze gedachten en ervaren gevoelens. En aan veel van die ‘knopjes’ moet 
de heilige Geest draaien. En dat kost tijd. Of met een voorbeeld van Jezus zelf4: Gods nieuwe wereld 
komt op de manier van zaad, dat wordt gezaaid en opkomt. Het kost tijd en dat gaat langzaam. 
 
Maar wij zijn mensen van hoop en wij zijn vrije mensen!  
Jezus heeft gezegd: Als je gelooft in mij en als ik je laat dopen, dan word je – dat hebben we gisteravond 
herdacht – in de dood van Jezus gedoopt en je staat met hem op in een nieuw leven5. Dat is het feest 
van Pasen. Pasen heeft alles te maken met dat je met Jezus – je zonden met Jezus, de macht van het 
kwaad met Jezus, de macht van de duivel met Jezus – dat is allemaal doodgegaan met Jezus aan het 
kruis. Ons oude leven is doodgegaan met Jezus aan het kruis en wij zijn met Jezus opgestaan in een 
nieuw leven. En daarom is het feest! Wij mogen het leven met Jezus vieren. We mogen het leven van 
Jezus ontvangen. En we mogen het doorgeven aan elkaar. 
 
Daarom: als je nog niet gedoopt bent, is het belangrijk dat je je laat dopen. Als je tenminste met Jezus 
afscheid wilt nemen van je oude leven en met Jezus een nieuw leven hoopvol en vrij wilt beginnen. En 
als je al gedoopt bent, dan heb je dus al afscheid genomen van je oude manier van leven zonder Jezus, 
en je bent al met Jezus binnengestapt in Gods nieuwe wereld met het nieuwe leven van Jezus en je 
hebt de hoop en de vrijheid van Jezus ontvangen.  
 
En dan is het belangrijk om dat leven ook echt te gaan leven. Want anders ga je misschien denken: Is 
het wel waar? Ik ben niet zo hoopvol en ik voel me niet zo vrij.  
Ja, veel van die knopjes in ons hoofd en hart hebben de neiging om weer terug te draaien naar 
hopeloosheid en naar onvrijheid. Daarom is het belangrijk om je te blijven herinneren: Ik ben gedoopt. 
Ik heb Pasen gevierd. Ik vier het elke zondag: Jezus is echt opgestaan!  
En dan vraag je aan Jezus: Wat moet ik doen? En dan zegt Jezus: Hoop op mij wat er ook gebeurt. En 
dan zegt Jezus: Ik ben je Heer, wees niet langer een slaaf van je angst, van je hopeloosheid en je 
liefdeloosheid en van alles wat er nog meer is. Want ik leef en ik ben je Heer en jij bent vrij.  
Volg mij. 
 
En dan denk je misschien: Wie ik? En dan zegt Jezus: Welkom! Volg mij. 
En dan geeft Jezus jou vergeving en hij geeft je hoop, hij geeft jou liefde, hij geeft jou vrede. En jij zegt: 
Maar ik voel dat niet zo. Nee, nee, zegt Jezus, ik draai aan die knoppen en ik geef je geloof, ik geef je 
liefde, ik geef je vrede, ik geef je hoop, ik geef je de heilige Geest.  
Volg jij mij.  
 
En bij elke stap die je zet, achter Jezus aan, en bij elke cadeau dat je van hem krijgt, kun je ervaren: 
Jezus leeft. Het is echt waar. Het is echt waar. Hij leeft. Hij is opgestaan. Ik hou van hem.  
En dan wordt jouw leven een heilige en heel mooie plek van de heilige Geest in deze wereld. De Bijbel 
zegt: Wij zijn een huis van de heilige Geest. De kerk is een huis van de heilige Geest en een mooie plek. 
Er zijn veel kerken en veel volgelingen van Jezus. Allemaal heilige en mooie plekken. Plekken van hoop 
en vrijheid, waar God dichtbij komt, waar geen veroordeling is en geen discriminatie en geen 
hopeloosheid en geen liefdeloosheid, maar waar de familie van Jezus bij elkaar komt. 
 
Het is feest! Jezus is echt opgestaan! Gods nieuwe wereld is hier! 
 

 
4 Matteüs 13:1-9. 
5 Romeinen 6:3-5. 



Laten we danken. 
 
Onze Vader in de hemel,  
wij danken u dat Jezus is opgestaan uit de dood. 
Wij danken u. 
Amen!         


