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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #1 inleiding 
 

Vandaag leer je wat Gods nieuwe wereld is, hoe je daar binnen komt, hoe het leven daar is, 
en welk ID je krijgt. 

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Wat is Gods nieuwe wereld?  

Gods nieuwe wereld is van God. Daar is alles liefdevol en 
mooi en vrede. Er zijn geen fouten, geen ziekte, geen 
schaamte, geen verdriet en geen pijn. Alles is heel en goed.  

Jezus brengt Gods nieuwe wereld op aarde. Bij Jezus is alles 
mooi en heel en goed.  

Jezus is koning. Waar Jezus koning is, daar is Gods nieuwe 
wereld. Jezus is koning van iedereen, altijd en overal. Maar 
waar mensen doen wat hij zegt, daar is Gods nieuwe 
wereld gekomen, daar wordt alles goed. 

In Gods nieuwe wereld is alles heel en goed. Er is 
vergeving, verzoening, vernieuwing en genezing. Jezus 
heeft Gods nieuwe wereld gebracht. Het is er al, en het is 
er nog niet. We leven nu tussen vroeger en straks. 

Hoe kom je Gods nieuwe wereld binnen? 

Door Jezus, en alleen door Jezus. Hoe? Door geloof in 
Jezus. Geloof is ja-zeggen tegen Jezus. Geloven is 
ontvangen.   

Het Bijbelse woord is genade (= goedheid). Genade is 
gratis, een cadeau. Je krijgt alles, je verdient niets.  

Kijk hoe dat gaat in de verhalen van Jezus. 

Jezus houdt van jou, ziet jou en roept jou. Als je nu ‘ja’ zegt, 
ben je binnen in Gods nieuwe wereld. 

In Gods nieuwe wereld doe je wat Jezus zegt. 

Luisteren en gehoorzamen is normaal. Deze wereld is van 
God. Dus doe je wat God zegt. 

 

 
 
 

Marcus 1:15 

Lucas 11:20 

Matteüs 28:18 
Filippenzen 2:9-11; Lucas 
8:15 

 
Kolossenzen 1:13-14 

Lucas 17:20-21 

 

Marcus 10:45 

Johannes 3:16; 14:6 
Handelingen 4:12 

 
Efeziërs 2:8-9 

 

Marcus 2:14-17 

Johannes 4 

 
 

Matteüs 28:19-20 

Johannes 15:10 
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Want Jezus is onze Heer. 

 

# Altijd en overal en in alles 

# Het is een leerschool; wij zijn leerlingen 

   Leerlingen doen niet alles goed 

   Leerlingen willen leren 

# Bij Jezus mag je eerlijk zijn. Je bent binnen. 

# Jezus werkt van binnenuit, niet van buitenaf.  

    Hij verandert je hart. Je gaat zelf willen wat God  

    wil. Niet omdat het moet, maar omdat je het zelf  

    wil, omdat je van Jezus houdt. 

# De heilige Geest is heel belangrijk. Hij helpt 

   en laat ons groeien als geestelijke kinderen.  

   Daarom is het belangrijk om de heilige Geest te  

   vragen (bidden) en niet te frustreren. 

De zin van het leven 

De zin/het doel van het leven is Gods nieuwe wereld 
bewonen en delen in Gods leven. 

Het ID van een leerling van Jezus is: nederigheid. 

 

Vragen:  

1. Waar is Gods nieuwe wereld? 

2. Gods nieuwe wereld is gratis. Begrijp je dat? 

3. Heb jij ‘ja’ tegen Jezus gezegd? 

4. Doe jij wat Jezus zegt? Waarom wel/niet? 

Altijd/soms? In alles/hier en daar? 

5. Ken jij de heilige Geest? 

6. Heeft de heilige Geest je hart veranderd? 

 

Lees Johannes 15:1-8 elke dag tot volgende week. 

2 Korintiërs 10:5; Matteüs 
7:24-27 Romeinen 14:7-8 
 

Romeinen 12:1 

Efeziërs 4: 20-24  

 

Romeinen 12:2 

 

 
Hebreeën 8:10-11 

 

 

 

Galaten 5:22-23 

 

 

Efeziërs 4:30 

 

Johannes 15:1-8 

 

 

Filippenzen 2:1-8 

 

Mijn plan van deze 
avond is: ……………………. 
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #2 over inburgeren 
 

Vandaag leer je wat inburgeren in Gods nieuwe wereld is en hoe je dat in de praktijk doet. 
Verder leer je meer over het geheim van de heilige Geest en luisteren naar Gods stem. 

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Verhuizen van de oude naar de nieuwe wereld 

Gods nieuwe wereld bestaat. Dus, de oude wereld bestaat 
ook. Gods nieuwe wereld heeft de cultuur en praktijken 
van Gods nieuwe wereld. De oude wereld heeft de cultuur 
en de gewoontes van de oude wereld.  

Die twee culturen (denken en gedrag) zijn heel verschillend 
in alles: man/vrouw-relaties, trouw in relaties, ideeën over 
geld en carrière, over macht tegenover dienen, niet 
oordelen, vergeving, eerlijkheid, liefde…: alles is anders in 
Gods nieuwe wereld! 

Inburgeren in Gods nieuwe wereld ga je doen, als je bent 
verhuisd. Je bent een burger van een andere wereld 
geworden, Gods nieuwe wereld. 

De doop is de deur naar Gods nieuwe wereld 

De deur naar Gods nieuwe wereld is de doop. Dus christen 
worden doe je zo: kennismaken => doop => inburgeren. 

De doop laat zien wat hij doet: je laat je oude leven achter 
in het ‘doopgraf’ en je staat op uit het doopwater in een 
nieuwe wereld. 

Dat wordt wennen aan het nieuwe leven! Daarom moet je 
inburgeren. Dan ga je je pas echt thuis voelen. 

Het bijbelse woord voor inburgeren is groeien. Het 
beeld is van een kind dat (opnieuw) geboren wordt en 

langzaam maar zeker volwassen wordt.  

Inburgeren doe je zo! 

#1 Het begint met liefde voor Jezus. Jezus is onze 
bruidegom. Geloven gaat om relatie, niet om geboden. 

 

 

 

 

 

Matteüs 5:21-48   

 

 

 

Filippenzen 3:20 
Kolossenzen 3:1-4 

 

 

 

 

Romeinen 6:3-4                    
2 Korintiërs 5:17  

 

 

 

Johannes 15:1-8   
Matteüs 13:1-23  
Johannes 3:3-5        
Efeziërs 4:7-16         

       

 

Johannes 3:27-30; 14:23; 
21:15-19; 2 Korintiërs 3:6                              
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Hoe ga je van Jezus houden? 

Door hem te leren kennen: zijn leven, zijn dood, zijn 
opstanding.  

Van Jezus houden doe je niet uit jezelf.                                          

        Daar zorgt de heilige Geest voor. 

#2 Omdat je van Jezus gaat houden, wil je ook met 
hem omgaan. Het beeld is een huwelijk/vriendschap, niet 
een cursus (Efeziërs 5:21-33; Johannes 15:12-17). Geloof 
groeit door een dagelijkse relatie met Jezus. 

#3 Hoe doe je dat?  

Dat doe je door Bijbellezen (elke dag/stilte/app). 

Dat doe je door te bidden en te luisteren naar Gods stem. 

 Gods stem: gedachten (of plaatjes) denken die  

                     van God komen en niet van jou. Ze horen bij de 

                     bijbel, bij Jezus, en je wordt er blij van. 

Dat doe je samen als familie van Jezus (zondag, woensdag, 
en meer…)   

Dat doe je door te doen wat hij zegt. 

Jouw relatie met Jezus gaat je veranderen: andere 
prioriteiten en ander gedrag. Meer liefde in je hart, denken 
zoals Jezus denkt, doen zoals Jezus doet.  

 Let op: het beeld is groeien . Dat kost 
tijd en gaat met vallen en opstaan. Wat doe je, als je valt? 
Niet blijven liggen, opstaan, leren en vergeving vragen. 

 

Vragen:  

1. Waarom is inburgeren in Gods nieuwe wereld nodig? 

2. Hou jij van Jezus? Wel/een beetje/niet… 

3. Ontmoet jij Jezus elke dag? 

4. Lees je in de Bijbel? Weet je hoe dat moet? 

5. Bid je elke dag? Weet je hoe dat moet? 

6. Hoe kan je broer of zus jou helpen om te groeien? 

 

 

 

 

 

Efeziërs 2:1-5        
Johannes 3:3-5; 7:37-39; 
14:26; 16:13                        
1 Korintiërs 2:14 
Romeinen 8:5-10; 14-16   
2 Korintiërs 3:1-6; 12-18 

 

 

 

2 Timoteüs 3:16-17    

Lucas 6:12              
Johannes 10:3-4 

 

 

 

1 Korintiërs 12:26-27 

 

Matteüs 7:24-27 
 

1 Tessalonicenzen 1:1-10 
Lucas 7:36-50            
Filippenzen 2:1-8                          
1 Petrus 2:21-25 
 

1 Johannes 1:8-2:2 

 

 

Lees elke dag voor 
jezelf 1 (de eerste brief 
van) Johannes 1:8-2:2. 

 

Mijn plan voor deze 
week is: ……………………. 

 

5 / 46



 

 
 

Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #3 over mensen, mannen en vrouwen 
 

Vandaag leer je hoe God mensen, mannen en vrouwen ziet  en wat dat in Gods nieuwe wereld 
betekent voor onze omgang met elkaar.  

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Inburgeren is veranderen 

Inburgeren in Gods nieuwe wereld is anders leren kijken, 
anders denken, anders voelen, anders doen – alles is 

sredna (anders) . 

Hoe leer je kijken naar mensen? 

God heeft alles en iedereen gemaakt. Hij is de schepper.  

Volgens de wetenschap is alles toeval en 

evolutie. Maar zoveel toevalligheid ( ) 
vraagt nog veel meer geloof dan je voor geloof in de 
schepper nodig hebt!   

God heeft de mens als beeld van God gemaakt 

Het Bijbelboek Genesis vertelt dat God de mens maakte 
‘naar zijn beeld’: “Ze moeten op mij lijken.”  

Wat is dat? Mensen hebben kwaliteiten (1) van God. En ze 
hebben autoriteit (2) van God. De mens is zo een foto of 
een raam waardoor je aan God denkt.  

Zo heeft God mensen bedoeld. Maar wij hebben Gods 
bedoeling stuk gemaakt.     

Jezus is het perfecte beeld van God 

Jezus, Gods Zoon, is als mens geboren en hij is het perfecte 
voorbeeld (kwaliteiten en autoriteit) van een mens, 
gemaakt naar het beeld van God.   

En nu komt het: wij mogen gaan lijken op Jezus. God 
wil ons heel en mooi maken, als Jezus. Nu gaan we anders 
naar mensen kijken en anders met mensen om. 

 

 

 

 

 

  

 

Genesis 1:1 en veel 
andere teksten 

 

 
 

 
 

Genesis 1:26-28 

 
 Psalm 8:6-7 

 
 

Johannes 1:14 
Kolossenzen 1:15 

 
Romeinen 8:29; 
Kolossenzen 3:10; 
Efeziërs 4:24 
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Onze voorbeeld is Jezus. 

Hoe gaat Jezus met mensen om? 

Met respect: welkom, eten, liefde, helpen. Altijd, overal en 
iedereen. Jezus is ook “een vriend van tollenaars en slechte 
mensen” en Jezus heeft zijn vijanden lief. 

Daarom houden wij ook van elkaar, onze buren, collega’s, 
en zien ook wij álle mensen als beeld van God: geliefd, 
mooi gemaakt en kostbaar. Daarom zijn we zuinig op álle 
mensen, ook op mensen met een beperking, op oude 
mensen, op vreemde mensen, op slechte mensen.  

Niet helpen is geen respect; kwaad spreken is geen liefde. 

Jezus heeft respect voor mannen en vrouwen 

Zie Genesis 1:27: “Toen maakte God de mensen. Hij 
maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man 
en als vrouw.”  

Genesis 2 geeft meer details: 

# de mens (Adam) was alleen (vers 18), maar God is samen 

# God maakte Eva uit een rib (vers 21), niet uit zijn hoofd of 
uit zijn voeten 

# de vrouw is een helper die bij hem past (vers 18). De man 
heeft hulp nodig (hulpbehoevend). Dus: de vrouw is 
hulpverlener (stérk woord: Psalm 146:5) en staat naast 
(tegenover) de man. Zo zijn ze SAMEN het beeld van God.  

Praktisch: respect!  

# (de wil van) de vrouw is gelijk aan (de wil van) de man 

# seks heeft te maken met liefde en trouw 

# hoe ziet dat eruit? Lees Efeziërs 5:21-33 

 

Vragen:  

1. Hoe kijk jij naar mensen? 

2. Zie jij wel eens dat mensen op God lijken? 

3. Wat kan er verbeteren in jouw kijken naar/omgaan met 
mensen?  

4. Begrijp je de boodschap van Genesis 2:18-24? 

5. Wat kan er verbeteren in jouw kijken naar/omgaan met 
mannen/vrouwen? 

 

 
Johannes 4:1-42; Marcus 
2:14-17; Matteüs 11:19; 
Matteüs 5:43-48 

 

 

 

 

 

 

Johannes 4:27; Marcus 
14:5-6; Matteüs 28:10 

 

 

Genesis 2:18-24 

 

 

 

Vers 18 letterlijk: “Ik zal 
een hulp voor hem 
maken als iemand 
tegenover hem.” (HSV) 
 

Galaten 3:28 

Let op: Genesis 3:16 is 
een vloek waarvan Jezus 
ons heeft vrij gemaakt 
(Galaten 3:13). 

 

Lees elke dag voor 
jezelf Genesis 2:18-24. 

 

Mijn plan voor deze 
week is: ……………………. 
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #4 wat het huwelijk tegen iedereen zegt 
 

Vandaag leer je meer over hoe God wil dat we met elkaar omgaan. Het huwelijk van Jezus met  
de kerk is ons voorbeeld en Jezus onze kracht.  

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Anders kijken naar man en vrouw 

Het Bijbelboek Genesis leert ons (zie avond #3) dat  

▪ man en vrouw sámen op God lijken, want God had 
aan de man alleen niet genoeg om de perfecte 
liefde tussen de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest te laten zien/lijken 

▪ (de wil van) de vrouw gelijk is aan (de wil van) de 
man 

▪ de vrouw de stérke hulp is van en tegenover haar 
man; de man heeft haar nodig 

Samen en tegenover combineren is heel bijzonder 

‘Samen én tegenover’ is in de oude wereld heel moeilijk. 
Dit komt door de vloek van Genesis 3:16. Maar in Gods 
nieuwe wereld is deze vloek door Jezus overwonnen.  

In Gods nieuwe wereld is samen én tegenover daarom 
normaal. Dit is niet een gedwongen eenheid (dictatuur), 
ook niet een eenheid omdat het zo hoort (dat is geen 
liefde), maar het is een vrijwillige en liefdevolle eenheid. 
Als een spiegel van de mooie en ongedwongen liefde 
tussen de Vader en de Zoon en de heilige Geest.             
Deze eenheid zie je dan ook in de familie van Jezus: liefde, 
vrede, respect en elkaar helpen. 

 Meer leren uit Efeziërs 5:21-33 

Begin met vers 21: “Wees gehoorzaam aan elkaar uit 
eerbied voor Christus.” 

▪ Gehoorzaam aan elkaar is een beetje gek. Het is 
echt toebuigen naar elkaar, elkaar niet overheersen 
of je eigen zin doordrijven, de minste willen zijn. 

▪ Dit kan alleen als Jezus je bron en je kracht is. 

 

 

 

Genesis 1:26-27; 2:18-24 

 

 

 

 

Genesis 2:18 letterlijk:   
“Ik zal een hulp voor hem 
maken als iemand 
tegenover hem.” (HSV) 

 

Let op: Genesis 3:16 is 
een vloek waarvan Jezus 
ons heeft vrij gemaakt 
(Galaten 3:13). 

 

 

 

 

 
Filippenzen 2:1-8 

Johannes 15:1-8 
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Meer leren van het huwelijk van Jezus met de kerk 

Wat doet Paulus in Efeziërs 5:21-33? 

Hij begint met ons leven (vers 21) en schrijft dan over het 
huwelijk (vers 22-30), zegt dat hij dit in Genesis 2:24 leest 
(vers 31) en zegt daarna dat deze tekst eigenlijk over Jezus 
en de kerk gaat (vers 32).                                                                       
Nu kun je Efeziërs 5 ook achterstevoren/andersom gaan 
lezen: Jezus en de kerk => huwelijk => ons leven. 

Wat leert het huwelijk tussen bruidegom Jezus en zijn 
bruid de kerk ons over onze huwelijken?                                      
De kerk gehoorzaamt Jezus en zo gehoorzaamt de vrouw 
haar man. Goed of huh? Nee, lees door! En Jezus houdt 
zoveel van de kerk, dat hij alles, zelfs zijn leven, aan zijn 
bruid geeft. Zo groot moet ook de liefde van de man voor 
zijn vrouw zijn. Zo groot is: dat hij haar alles wil geven. Let 
op: geven is dus heel iets anders dan opeisen/afdwingen.  

Het gaat hier dus over alles gevende liefde voor elkaar.     
De man is dan ook niet de baas van zijn vrouw, maar haar 
hoofd. Zonder lichaam gaat het hoofd dood, en andersom!  

Hoofd-zijn zegt nog iets: het hoofd is de eerste 
die verantwoordelijkheid neemt. Niet zoals Adam 
die zich verstopt en de schuld op Eva wil afschuiven. 
Maar God roept hem. Want, hij is het hoofd. 

In Gods nieuwe wereld gaan we dus heel anders met 
relaties om dan we misschien gewend zijn. 

▪ 1 man of vrouw (ook geen serie) 

▪ liefde en trouw (Jezus loopt ook niet weg) 

▪ niet de baas spelen, maar naar elkaar toe buigen 

En hoe was het ook al weer met Efeziërs 5?            
Jezus en de kerk => huwelijk => ons leven. We leren hier 
ook liefde en respect voor elkaar, buigen, de minste willen 
zijn - dat is voor iedereen normaal in Gods nieuwe wereld. 

Vragen:  

1. Eigenlijk is er maar één vraag: Wat leer jij van deze les? 

2. Heb je nieuwe dingen geleerd? 

3. Hoe kun je dat toepassen in je dagelijks leven? 

4. Hoe vind je daar de kracht en de motivatie voor?  

 

 

 

 

Meer over bruidegom 
Jezus: Marcus 2:19; 
Johannes 3:29; 
Openbaring 19:7.9; zie 
ook het Oude Testament: 
Jesaja 62:4-5; Jeremia 
2:2; Hosea 2. 

 

 

 
 

 

 
 

Genesis 3:8-9.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees elke dag voor 
jezelf Filippenzen 2:1-8. 

 

Mijn plan voor deze 
week is: ……………………. 
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #5 wat en voor wie? 
 

Vandaag maak je kennis met hét onderwijs van Jezus over Gods nieuwe wereld. Het is diep 
onderwijs. Voor ons overzicht en gemak stellen we vijf vragen. 

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Wat is ook al weer Gods nieuwe wereld? 

Gods nieuwe wereld is de wereld rondom Jezus. De nieuwe 
wereld is daar waar Jezus koning is. Jezus is wel koning in 
de hemel en in de hele wereld. Maar Gods nieuwe wereld 
is alleen daar waar mensen doen wat hij zegt. 

Jezus maakt Gods nieuwe wereld helemaal klaar en af en 
perfect, wanneer hij terugkomt. Maar ook nu is Gods 
nieuwe wereld al daar, waar mensen naar hem luisteren. 
Jezus is Gods nieuwe wereld begonnen, toen hij in de 
wereld kwam en zijn invloed/gebied wordt steeds groter. 

Waar vertelt Jezus over Gods nieuwe wereld? 

Jezus heeft over Gods nieuwe wereld veel verteld. Veel van 
dit onderwijs vind je in Matteüs 5-7 (de Bergrede) en Lucas 
6:17-49. Het is de ‘grondwet’ of blauwdruk of spiegel van 
Gods nieuwe wereld. 

In Matteüs 4 (vanaf vers 17) lezen we dat Jezus mensen 
gaat verzamelen voor Gods nieuwe wereld. Hij zegt: “Kom, 
ga met mij mee”, hij geeft les en hij geneest. Massa’s 
mensen komen hierop af. Dan gaat Jezus er goed voor 
zitten. Hij zet zijn leerlingen om zich heen en spreekt de 
mensen toe over Gods nieuwe wereld: Matteüs 5:1-10. 

 Hoe begint Jezus zijn onderwijs? 

Jezus laat het regenen van gelukwensen: gelukkig! 
gefeliciteerd! gezegend! goed op weg! zijn de mensen, 
die… Jezus brengt dus goed nieuws. Dat is de toon of het 
klimaat van Gods nieuwe wereld. Een hartelijk welkom 
voor iedereen! Niet vreemd voor iemand die zijn werk op 
een bruiloft begon. Jezus wijst dus mensen aan (zijn 
leerlingen!) die gelukkig zijn en nodigt iedereen (de 
mensenmassa’s) uit om erbij te komen. 

 
 

Matteüs 28:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 2:1-11 
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 Waarom zijn Jezus’ leerlingen te feliciteren? 

Zij hebben het geluk van Gods nieuwe wereld. Wat is dat voor 
geluk? Je kunt het lezen in de 2e helft van de verzen in Matteüs 
5:3-10. Het zijn allemaal beloften of toezeggingen die nu al in de 
nieuwe wereld werkelijkheid worden. 

Let er ook op wat Jezus niet zegt: het geluk van Gods nieuwe 
wereld vind je niet in geld, carrière, succes, relaties en 
gezondheid.  

Zijn al die dingen verkeerd? Nee, maar er is meer. Matteüs 6:33 
is de test: ben je blij met het geluk van Gods nieuwe wereld? 
Meer dan met ‘al die andere dingen’? 

 Voor wie is dus dit echte geluk? 

Jezus’ woorden zijn anders en raar. Ze komen uit Gods nieuwe 
wereld, niet uit onze wereld: Jezus feliciteert de arme mensen, 
die zich klein en mislukt voelen, en onmachtig daaraan iets te 
doen (Matteüs 5:3). Immers, iedereen is welkom!  

(Meer teksten die helpen: Matteüs 11:19; 1 Korintiërs 1:26-28; 6:10; 2 Korintiërs 5:16-17; 
Galaten 3:28; Kolossenzen 3:11.) 

Huh??? Ja, als je dit begrijpt, begrijp je heel veel van Jezus. 
Hij kan hetzelfde ook zo zeggen: “Jullie moeten veranderen en 
net zo (klein en onbelangrijk) worden als kinderen. Anders kun je 
de nieuwe wereld niet binnengaan.” Jezus is de dokter die voor 
zieken komt. Gezonde mensen hebben hem niet nodig.  

Waarom? Omdat alleen mensen met lege handen Jezus echt 
nodig hebben. Jezus maakt zieke mensen en zieke levens en 
zieke harten beter. Zo goed is hij. Hier heeft de bijbel een woord 
voor: genade of goedheid van God. Genade is: een 1 verdienen 
en een 10 krijgen; alles verprutsen en de hoofdprijs meenemen. 

Als Jezus je zieke hart beter maakt, dan leer je ook vrede te 
maken, eerlijk en goed te zijn voor andere mensen. Dat is ook 
nodig. Want alleen eerlijke mensen, zullen God zien (Matteüs 
5:8). Word je nu bang? Ja, je hebt Jezus altijd nodig. Hij maakt je 
steeds weer beter (Johannes 15:3). 

Vragen:  

1. Heb je vragen over deze les? 

2. Begrijp je dat iedereen welkom is bij Jezus en dat wij dus 
iedereen welkom heten? 

3. Doe de test van Matteüs 6:33. 

4. Begrijp je wat Gods genade of goedheid is? 

5. Iedereen is bij jou welkom (je hebt respect voor iedereen), 
als je begrijpt wat genade is. Mee eens?  

 
Wat zegt Jezus precies in 

Matteüs 5:3-10? 

De eerste en de achtste felicitatie 
hebben dezelfde belofte: ‘Want 
voor hen is Gods nieuwe wereld’. 
Dit is als een sandwich: dus alle 
acht felicitaties gaan over Gods 
nieuwe wereld. In de vierde en de 
achtste felicitatie gaat het over 
‘doen wat God wil’. Vooraf aan 
Gods wil het allerbelangrijkste 
vinden (5:6) praat Jezus over 
verlangen (ik heb God nodig, 
verdriet door gemis, vriendelijk 
wachten op God, 5:3-5). En vooraf 
aan het lijden om wat God wil 
(5:10) praat Jezus over goed zijn 
voor anderen, eerlijkheid en vrede 
maken (5:7-9). Het verlangen naar 
Gods wil in 5:6 heeft in 5:10 het 
antwoord van 5:7-9 gekregen. Dit 
is wat God wil: dat we mensen 
goed doen, dat we eerlijk zijn en 
niet lelijk en slecht, en dat we 
zoeken naar de vrede voor 
iedereen. Gods wil is dat we 
mensen gelukkig maken. 
 

Matteüs 6:33: “Houd je 
bezig met Gods nieuwe 
wereld en doe wat God van 
je vraagt. Dan zal God je al 
die andere dingen ook 
geven.” 

 

Matteüs 18:3-4 

Marcus 2:14-17 

Marcus 10:17-22 

Efeziërs 2:1-10 

 

Lees elke dag voor 
jezelf Matteüs 5:3-10. 

 

 

Mijn plan voor deze 
week is: …………………….
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #6 Gods nieuwe wereld is anders 
 

Gods nieuwe wereld is anders. Heel anders dan de wereld en heel anders dan religies. 

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Terugblik op avond #5 

Jezus leert ons om met lege handen bij hem te komen. 
Jezus is jouw dokter. Hij maakt je beter. Dat kun je zelf niet 
doen. En Jezus geeft de heilige Geest aan mensen die door 
hem beter zijn gemaakt. Zo leer je anders te leven. 

Vandaag leren we hoe anders dat andere leven is:                   
# Anders dan de wereld om ons heen.                                      
# Anders dan religies. 

# Anders dan de wereld om ons heen 

Jezus zegt: Gefeliciteerd!, gelukkig ben je, wanneer je 
machteloos bent, of arm of hongerig of verdrietig.  

Jezus zegt niet dat je armoede of verdriet moet opzoeken. 
Hij bedoelt dat zijn leerlingen zonder kunnen: zonder 
macht, rijkdom, erkenning, comfort, of succes. Je hebt al 
die dingen niet nodig om gelukkig te zijn. Bij Jezus kun je 
dus verdriet hebben en toch gelukkig zijn. Dat is de zegen 
van Gods nieuwe wereld. Deze zegen heeft niets met je 
omstandigheden in deze wereld te maken. 

Jezus praat over een grote beloning in de hemel. Die belo-
ning geeft God nu al.  

Waar kun je dan aan denken? Voorbeelden: 

# Stefanus: moed en liefde: geen angst en geen boosheid. 

# Kolossenzen 3:1-4: mensen houden niet van mij, maar bij 
God ben ik beroemd; mensen wijzen mij af, maar bij God 
ben ik altijd welkom.  

Dat is vrijheid en leven vanuit de overvloed van Gods 
nieuwe wereld. Dus ga je anders om met de spullen van 
deze wereld (succes, erkenning, geld, comfort, gezondheid) 
en reageer je ook anders, als er moeilijke dingen gebeuren.  

Jezus zegt: wees juist blij! Huh? Wat brengt je dichtbij God? 
Geld? Comfort? Erkenning? Of juist de moeilijke dingen? 

Lukas 6:20-26: 

Jezus keek zijn leerlingen aan en 
zei: ‘Het echte geluk is voor 
mensen die arm zijn. Want voor 
hen is Gods nieuwe wereld. Het 
echte geluk is voor mensen die nu 
honger hebben. Want zij zullen 
veel te eten krijgen. Het echte 
geluk is voor mensen die nu 
huilen. Want zij zullen lachen. 

Het echte geluk is voor jullie. Jullie 
zullen het moeilijk hebben, omdat 
je bij mij hoort. Misschien word je 
gehaat of weggestuurd. Misschien 
schelden de mensen je uit of 
bespotten ze je. Dat is vroeger ook 
gebeurd met de profeten. Als dat 
met jullie gebeurt, moet je blij zijn 
en vrolijk. Want jullie krijgen een 
grote beloning in de hemel. 

Maar het loopt slecht met je af als 
je rijk bent. Want dan heb je het 
nu goed, maar straks niet meer. 
Het loopt slecht met je af als je nu 
heel veel te eten hebt. Want dan 
zul je straks honger hebben. Het 
loopt slecht met je af als je nu 
lacht. Want dan zul je straks 
verdriet hebben en huilen. Het 
loopt slecht met je af als iedereen 
goede dingen over je zegt. Dan 
ben je net als de valse profeten, 
daar zeiden ze vroeger ook altijd 
goede dingen over.’ 
 

Stefanus: Handelingen 7 

Kolossenzen 3:4:          
Jullie leven is volledig 
verbonden met Christus.  
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 # Anders dan religies 

Jezus was zacht en vriendelijk voor iedereen, behalve voor 
de wetsleraren en Farizeeën (lees: religieuze leiders)! 
Waarom? Er zijn twee manieren van leven (2 huizen, 2 
bomen, 2 wegen: Matteüs 7: 24-27; 15-20; 13-14). Ze lijken 
hetzelfde. Toch is het verschil groot. Dus moeten we nu 
heel goed opletten. Jezus zegt: “Doe wat God van je vraagt, 
en doe dat beter dan de wetsleraren en de farizeeën. Want 
anders kom je helemaal niet in Gods nieuwe wereld.”  

Hè? Moeten we dan niet goed leven? Ja, natuurlijk wel. 
Maar wat bedoelt Jezus dan??? 

Religies willen dat je Gods wil doet. Anders wordt God 
boos. Religie gaat over wat jij moet doen. Geloven in Jezus 
gaat over wat Jezus heeft gedaan. Jezus zegt: Ik heb Gods 
wil perfect gedaan en ik mag van God mijn CV en mijn 
Geest aan jou geven. Dat verandert je hart. 

Religies willen de hemel nog verdienen. Leerlingen 
van Jezus hebben nu al een Vader. Onze plaats bij God is 
zeker. Wij hebben vrije toegang. 

Religies maken zich druk over de buitenkant. Jezus 
begint bij de binnenkant, bij ons hart, onze diepste 
gedachten en motieven. Waarom wil jij Gods wil doen? Uit 
angst of uit trots? 

Gods nieuwe wereld is anders 

Jezus’ leerlingen zijn nu als zout: ze zijn voor slechte 
mensen en slechte situaties. Ze zetten hun licht dus niet 
onder een emmer. Ze sluiten zichzelf niet binnen en 
anderen buiten, omdat ze zich beter voelen. Zout geeft ook 
smaak: leerlingen van Jezus geven anderen dus een goed 
gevoel en (ver)oordelen niet. 

Vragen:  

1. Heb je vragen over deze les? 

2. Begrijp je het verschil tussen geloven in Jezus en 
bijvoorbeeld de Islam? 

3. Heeft Jezus jouw hart al veranderd? Hoe? Vertel. 

4. Buitenkant, binnenkant. Begrijp je het verschil? 

5. Jezus zegt: Je bent als zout en licht in deze wereld. Heb 
je voorbeelden uit jouw leven?   

Matteüs 5:13-20: 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: 
‘Jullie zijn het zout in deze wereld. 
Zout heeft een sterke smaak. 
Maar als het zijn smaak verliest, 
kun je het niet opnieuw zout 
maken. Dan is het waardeloos en 
wordt het weggegooid. 

Jullie zijn het licht in deze wereld. 
Een stad op een berg is voor 
iedereen zichtbaar. Niemand zet 
een brandende lamp onder een 
emmer. Je zet een lamp juist hoog. 
Dan schijnt het licht voor alle 
mensen in huis. Zo moeten ook 
jullie een licht zijn en schijnen 
voor alle mensen. Dan zien ze de 
goede dingen die jullie doen. En 
dan zullen ze jullie hemelse Vader 
eren.’ 

Jezus zei: ‘Jullie moeten goed 
weten met welk doel ik gekomen 
ben. Ik ben niet gekomen om de 
wet van Mozes of de andere 
heilige boeken weg te doen. Ik ben 
juist gekomen om hun echte 
betekenis te laten zien. 

Luister goed naar mijn woorden: 
Zo lang als de hemel en de aarde 
bestaan, zal er geen punt of 
komma uit de wet verdwijnen. De 
wet zal altijd blijven bestaan, 
totdat alles gebeurd is wat er 
gebeuren moet. 

Stel dat iemand het kleinste 
regeltje van de wet afschaft, en 
dat hij anderen leert om dat ook 
te doen. Dan zal hij op de laatste 
plaats komen in Gods nieuwe 
wereld. Maar stel dat iemand zich 
aan de hele wet houdt, en dat hij 
anderen leert om dat ook te doen. 
Dan zal hij op de eerste plaats 
komen in Gods nieuwe wereld. 

Luister naar mijn woorden: Doe 
wat God van je vraagt, en doe dat 
beter dan de wetsleraren en de 
farizeeën. Want anders kom je 
helemaal niet in Gods nieuwe 
wereld. 
 

Lees elke dag voor 
jezelf Lucas 6:20-26. 

 

Mijn plan voor deze 
week is: …………………….
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #7 Gods nieuwe wereld verandert relaties 
 

Gods nieuwe wereld leert ons anders, met liefde en vol liefde, om te gaan met onze relaties. 
Dat kan alleen, als Jezus ons hart veranderd heeft. 

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Terugblik op avond #6 

Jezus wil dat wij beter leven dan de wetsleraren en de 
farizeeën. Zij hielden zich echt aan honderden geboden, 
vooral over de buitenkant: eten en drinken, vasten, geld 
geven enzovoorts. Moeten wij dan nog serieuzer en 
fanatieker worden dan zij?? Huh? Maar Jezus begint aan de 
binnenkant, bij ons hart, onze diepste gedachten en 
motieven. 

Het gaat in Gods nieuwe wereld om liefde. De liefde van 
Jezus is altijd vóór de ander (in zijn of haar voordeel) en 
nooit klaar. De liefde zet altijd nog een extra stap. 

Gods nieuwe wereld maakt je anders 

Let op: Jezus onderwijst als de koning  van Gods nieuwe 
wereld (met gezag of macht). Wij moeten doen wat hij 
zegt. Wij zijn leerlingen die gehoorzamen. 

Gods nieuwe wereld is nieuw en komt van God. In Gods 
nieuwe wereld kom je onder de invloed van Gods Geest. 
Daardoor ga je veranderen. Als dat niet gebeurt, ben je dan 
wel in Gods nieuwe wereld? 

Denk bijvoorbeeld aan je relaties. De regel wordt: altijd en 
overal en voor iedereen: liefde. Zo ver gingen de farizeeën 
niet. Die waren al tevreden met de letterlijke uitleg van het 
gebod: “Je mag geen moord plegen.” Maar Jezus meet met 
de regel van de liefde. Dat gaat veel verder: 

# onredelijk boos worden? NEE! 

# iemand uitschelden voor dwaas? NEE!  

# iemand uitmaken voor gek? NEE! 

Nee, want God vindt liefdeloosheid zo erg dat hij dit alles 
wil straffen met de ergste straf (straf, rechter, eeuwig 
vuur). 

 Matteüs 5:20-26: 

20Luister naar mijn woorden: Doe 
wat God van je vraagt, en doe dat 
beter dan de wetsleraren en de 
farizeeën. Want anders kom je 
helemaal niet in Gods nieuwe 
wereld. 

21Jullie weten wat er gezegd is 
tegen jullie voorouders. Het staat 
in de wet: «Je mag geen moord 
plegen. Wie een moord pleegt, 
moet gestraft worden.» 

22Dit zeg ik daarover: Ook wie 
kwaad wordt op een ander, moet 
gestraft worden. Ook wie een 
ander een dwaas noemt, moet 
voor de rechter komen. En wie 
een ander een gek noemt, komt in 
het eeuwige vuur. 

23Stel dat je in de tempel bent om 
een offer te brengen aan God, en 
dat je dan opeens bedenkt dat een 
ander boos op je is. 24Laat dan je 
offer bij het altaar achter. Ga eerst 
snel naar die ander toe en maak 
het goed. Daarna kun je 
terugkomen om je offer te 
brengen. 

25Stel dat iemand je voor de 
rechter wil brengen omdat je hem 
geld schuldig bent. Spreek dan 
snel met hem af hoe je dat gaat 
oplossen. Nog voordat je bij de 
rechtbank bent. Anders laat de 
rechter je opsluiten in de 
gevangenis. 26En luister goed naar 
mijn woorden: Je komt die 
gevangenis pas uit als je je 
schulden helemaal hebt 
terugbetaald. 
 

Marcus 7:1-23; Matteüs 
23:25-26; Lucas 18:9-14 
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De kracht van de tong  

Jezus vindt in relaties alles moord wat niet uit liefde is. En 
dat is veel: iemand negeren, vermijden, onverschilligheid, 
roddelen (= moord op iemands reputatie), wrok hebben, 
doorruziën, kwaad spreken, liegen, oordelen, veroordelen, 
pesten, beledigen, minachten, beschamen, discrimineren, 
aan bepaalde (groepen) mensen een hekel hebben – alles 
wat de ander geen leven en reputatie geeft. Leven en 
reputatie is: jij bent geliefd door God en dus hou ik ook van 
jou.  

Jezus wil dat onze woorden niet moorden, maar zegenen. 

Beginnen bij je hart 

Wie doet dat altijd en overal en voor iedereen? Maar dan 
verdienen we de hel, het eeuwige vuur! Maar Jezus heeft 
die straf voor jou gedragen!  

Is je hart al veranderd door de dood van Jezus voor jou? 
Ben je al nederig geworden? Voel je je al zo geliefd dat je 
liefde over hebt om uit te delen? Voel je je al zo geliefd dat 
je iemand anders niet meer hoeft te beschamen zodat de 
schaamte op hem neerkomt en niet op jou, omdat Jezus’ 
liefde voor jou alle schaamte klein maakt, kleiner dan zijn 
grote liefde?  

Goed maken en vergeven: een manier van leven 

Als iemand boos is op jou of als jij boos bent op iemand – 
het goed maken is belangrijker dan (wat je aan het doen 
bent voor) God!  

Vergeving is de sleutel 

En vergeven leer je door te beseffen dat Jezus alles heeft 
betaald, ook de schuld van jouw schuldenaar. Dan moet jij 
niet weer gaan innen/betaling vragen! Als je Jezus niet 
serieus neemt, loopt het nog slecht met je af! 

Vragen:  

1. Heb je vragen over deze les? 

2. Wat heb je geleerd? 

3. Hoe ga je wat je geleerd hebt doen?  

4. Begrijp je dat je alleen kunt doen wat Jezus van je 
vraagt, als je hart veranderd is? 

5. Hoe verandert Jezus jouw hart? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 5:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 5:23; Matteüs 
18:21; Matteüs 5:24 

 

 

 

Matteüs 18:21-35;            
1 Johannes 2:2 
 

Matteüs 5:26 

 

Lees elke dag voor 
jezelf: Jakobus 3. 

 

Mijn plan voor deze 
week is: ……………………. 
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #8 het gaat niet om jou 
 

Met zijn komst heeft Jezus iets nieuws in deze wereld gebracht: Gods nieuwe wereld. Van wie 
bij Jezus hoort, wordt daarom iets nieuws verwacht: wees anders, verrassend en creatief. 

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Terugblik op avond #7 

We hebben op avond #7 geleerd, dat 

• Jezus begint bij ons hart, van binnenuit 

• Jezus ons één (1) regel geeft: doe alles vanuit en 
met liefde 

• Jezus ons altijd moet vergeven (het kruis) en helpen 
(de heilige Geest) 

We waren er al bang voor, maar dit gaat diep. 

We verzetten ons als leeuwen tegen Jezus’ onderwijs: niet 
praktisch! Wat als je als vrouw wordt aangerand, als kind 
wordt gepest, enzovoorts...  

Inderdaad, mensen vechten als leeuwen tegen ons, maar 
Jezus was als een lam van God tussen de mensen. Nee, het 
Lam van God is geen watje, maar zijn hart is anders. 

 Wat bedoelt Jezus?  

Jezus bedoelt niet dat je iets opzoekt, waarvan je weet dat 
het slecht afloopt. En hij geeft hier ook geen nieuwe regels. 
Hij heeft immers maar één regel! Dit zijn voorbeelden van 
die ene regel van de liefde, in de vorm van CARTOONS. 

 

                                                                                                                            

 

 Matteüs 5:20 en 38-42: 

20Luister naar mijn woorden: Doe 
wat God van je vraagt, en doe dat 
beter dan de wetsleraren en de 
farizeeën. Want anders kom je 
helemaal niet in Gods nieuwe 
wereld. 

… 

38Jullie weten dat de wet zegt: 
«Als een ander jou iets aandoet, 
wordt bij hem voor straf hetzelfde 
gedaan.» 

39Dit zeg ik daarover: Verzet je niet 
tegen iemand die jou kwaad doet. 
Stel dat iemand je een klap in je 
gezicht geeft, draai dan je hoofd 
naar de andere kant. Dan kan hij je 
nog een keer slaan.  

40Stel dat iemand jou voor de 
rechter wil brengen omdat hij je 
hemd wil hebben. Geef hem dan 
ook je jas.  

41Of stel dat een soldaat je dwingt 
om zijn spullen voor hem te 
dragen. Loop dan twee keer zo ver 
mee als hij vraagt. 

42Als iemand iets van je wil 
hebben, geef het hem dan. Als 
iemand geld van je wil lenen, zeg 
dan geen nee. 
 

Johannes 18:22-23; 
Matteüs 7:6; Lucas 11:37-
54; Marcus 8:13; 
Handelingen 16:37-39 

 

 

 

Cartoon van de wang:  

beledigd worden en wraak 

Cartoon van de jas:  

je recht halen/op je strepen 
staan 

Cartoon van 2x zo ver:  

eerzucht 
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Conclusie: een leerling van Jezus wreekt zichzelf niet, staat  
ook niet op zijn recht, maar is royaal en creatief en zo 
verbazingwekkend en ontwapenend. 

Het gaat niet om jou 

Door te overdrijven wil Jezus ons iets inprenten. Hoe vaak 
gaat het ons niet om onszelf, ons eigen ik: onze eer, status, 
positie, comfort en goede naam. Wij verdedigen onszelf als 
leeuwen met woorden (roddel) en daden (ruzie) vanuit een 
boos hart (irritatie, frustratie, ik heb gelijk!). 

Maar Jezus heeft een ander hart. Jezus is het Lam van God. 
Jezus zegt:  

‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, 
zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’ 

Hoe is dit mogelijk? 

Dit kan alleen als je hart (Jezus geneest van binnenuit) is 
veranderd. De heilige Geest gebruikt het kruis van Jezus 
om je hart te veranderen. Je hart leert dat 

• je geen schuld meer hebt en geliefd bent 

• je niet langer trots kunt zijn, want trots kan niet 
bestaan aan de voet van het kruis 

Hoe doe je dit praktisch? Begin maar met de 1e stap. 

1. Ga vaak naar het kruis. 

2. Leef van de vergeving en de onvoorwaardelijke 
liefde van Jezus. Dan leef je uit overvloed en kun je 
(uit)delen. Je schaamte moet doodgaan. 

3. God is bij je en hij is voor jou. 

4. Vergeef actief in gebed. En zegen de ander. 

5. Johannes 3:30: Hij moet groter worden en ik 
kleiner. Stap dus uit de competitie en van de weeg-
schaal af. Je eer moet doodgaan. Jezus leeft in jou. 

6. Dat maakt je geen deurmat, maar creatief. 

7. En soms een lam… 

Vragen:  

1. Heb je vragen over deze les? 

2. Wat ga je nu doen in je relatie(s), familie, met 
huisgenoten, collega’s, op school, in de kerk, overal? 

3. Wil je dat doen vanuit je hart of vanuit een regel? 

 

 
 

Een jas mocht je niet 
afpakken. Het was voor 
veel mensen hun deken: 
Exodus 22:25-26. 

 
Marcus 8:34 

 

 
Filippenzen 2:5; 1 Petrus 
2:19-25; 3:8-12; 3:17 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 3:34; 10:10 

 

Romeinen 8:31-39 

 

2 Korintiërs 4:7-18 

 

 

 

Lees elke dag voor 
jezelf: 1 Petrus 2:19-25. 

 

Mijn plan voor deze 
week is: …………………….
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #9 wees eerlijk en betrouwbaar 
 

Wees eerlijk en betrouwbaar: “Zo moet het zijn: Zeg ja als het ja is, en zeg nee als het nee is.”

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Terugblik op avond #8 

We hebben op avond #8 geleerd, dat 

• Jezus ons hart geneest van liefdeloosheid 

• Jezus ons zijn hart wil geven, het hart van een lam 

• Jezus ons creatief wil maken om altijd en overal en 
tegenover iedereen met liefde te reageren 

Niet vergeten: in Jezus geloven is geen religie 

We denken misschien dat Jezus van ons volmaaktheid of 
perfectie vraagt. Wie kan dan geloven? We maken het nog 
erger als we denken: eerst perfectie, dan bij God horen. 

Dat is geen goed nieuws. Maar Jezus brengt goed nieuws! 
Hij zegt: ik breng je bij God, ga daarom leven zoals God het 
vraagt. Dat is dus precies andersom!!! 

 Niet vergeten: leven in Gods nieuwe wereld is een 
leerschool. 

Het kost tijd, veel tijd, om van Jezus te leren. Jezus is zo 
anders. We hebben het anders geleerd, zijn anders 
opgevoed en onze cultuur en gewoonten en ervaringen zijn 
anders. Daarom gebruikt de Bijbel de voorbeelden van 
groei en leerling zijn. Leerlingen leren met vallen en 
opstaan. Maar ze doen het omdat ze van Jezus houden! 

 Duidelijk, helder en trouw 

Waarom wil Jezus ons hart genezen? Omdat ons hart de 
bron van ons leven is. Daarom ziet God ons hart en ‘keurt 
hij ons hart en onze nieren’: 

“Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk.              
Daar kijken mensen altijd het eerst naar,            
maar ik let erop hoe een mens van binnen is.”                                                                                                                     

 

 Matteüs 5:33-37: 

33Jullie weten wat er nog meer 
gezegd is tegen jullie voorouders. 
Het staat in de wet: «Zeg niet te 
snel: Dat is zo zeker als de Heer 
leeft! Want als je iets zegt dat niet 
waar is, heb je schuld bij God.» 

34-35Dit zeg ik daarover: Gebruik 
nooit de woorden: ‘Zo zeker als de 
Heer leeft!’ En zeg nooit over iets: 
‘Dat is zo zeker als de hemel 
bestaat’ of: ‘Dat is zo zeker als de 
aarde bestaat’. Want God is 
koning van de hemel, hij heerst 
over de aarde. 

Zeg ook niet: ‘Dat is zo zeker als 
Jeruzalem bestaat’. Want 
Jeruzalem is de stad van God. 36En 
zeg ook niet: ‘Dat is zo zeker als ik 
een hoofd heb’. Want je kunt nog 
geen haar op je hoofd van kleur 
laten veranderen. 

37Zo moet het zijn: Zeg ja als het ja 
is, en zeg nee als het nee is. Al dat 
andere is bedacht door de duivel. 
 

 

Galaten 5:22; Johannes 
15:1-8; Johannes 2:11 

 

 

Spreuken 4:23; 1 Samuël 
16:7; Psalm 26:2; Psalm 
139:1-12 
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 Ja, nee, misschien… 

Mensen zijn gewend een rol te spelen. We willen onszelf 
en de ander niet beschamen, ons beter voordoen dan we 
zijn, of iets verbergen. Daarom zeggen we ja als het nee is 
en nee als het ja is, praten we dingen goed, doen we niet 
wat we hebben beloofd, draaien we om de waarheid heen 
(“misschien”), durven we niet nee te zeggen, vullen we 
formuleren vals in en liegen we (nepnieuws). We spelen 
een rol, we praten en doen anders dan we (vanbinnen) zijn.  

Jezus had een enorme hekel aan deze schone schijn.           
# Waarom? Wij mogen op onze Vader lijken die nooit liegt 
en altijd betrouwbaar is. Hij doet wat hij zegt.                                  
# Waarom? God heeft ons taal/woorden gegeven om te 
zegenen, te bemoedigen, te troosten en lief te hebben.       
# Waarom? Volgens Jezus is de rest van de duivel. 
Oneerlijkheid vergiftigt immers de samenleving.                                   
# Waarom? Eerlijkheid laat zien dat we echt geloven in God 
die ons redt en beschermt (we hoeven onszelf niet meer te 
redden).                                                                                               

Trouw en betrouwbaar is vóór en niet tegen de ander  

 

Betrouwbaarheid is nog iets anders dan zeggen wat je 
denkt ‘omdat het waar is’. Het gaat immers om de liefde, 
niet om de ‘naakte’ waarheid, maar om de helpende en 
zorgende waarheid.  

 Vragen:  

1. Heb je vragen over deze les? 

2. Praat met elkaar door over de stukjes extra informatie 
op blz. 1. 

3. Spreek je altijd de waarheid? 

4. Begrijp je waarom je dat wel/niet doet? 

5. Begrijp je dat betrouwbaarheid iets anders is dan de 
naakte waarheid zeggen? 

6. Wat ga je nu doen?  

 
 

Let op: soms moet je nee 
zeggen, grenzen stellen, 
omdat je even veel van 
jezelf moet houden als 
van de ander (Matteüs 
22:39). 
 

 
 

 

Matteüs 23:27-28 

 

Exodus 1:15-21; Jozua 
2:1-6; Lucas 24:28 

Matteüs 5:37; Johannes 
8:44-45 

 

Lees elke dag voor 
jezelf: Psalm 139:1-12. 

 

 

Mijn plan voor deze 
week is: …………………….
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #10 over relaties en seks (1) 
 

Opnieuw leert Jezus ons kijken en denken en doen vanuit een liefdevol hart.

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Terugblik 

Wat leert Jezus ons? 

1. Jezus leert ons liefhebben. 

2. Jezus wil niet alleen ons gedrag (wat mensen zien) en 
onze woorden (wat mensen van ons horen), maar ook 
ons denken, willen en voelen (ons hart) met liefde 
vullen. Want als ons hart vol liefde is, kijken en praten 
en handelen we met liefde. 

3. Altijd en overal en iedereen liefhebben met heel je hart 
en met al je gedachten en in alles wat je doet – wie 
doet dat? Niemand!                                                               
Daarom hebben we elke dag de vergeving van Jezus 
nodig! Hij heeft onze fouten aan het kruis geslagen. 

4. Wij zijn dus leerlingen. Wij zijn niet perfect en wij 
moeten nog veel leren. Toch mogen wij door Jezus bij 
God horen en willen wij ook leren van Jezus. Want we 
houden van hem en we kunnen hem vertrouwen. 

 Jezus over relaties en seks 

Sowieso een gevoelig onderwerp. Maar Jezus praat over 
relaties en seks ook nog heel anders dan wij gewend zijn:  

Heeft Jezus een hekel aan seks? Heeft hij de Sharia 
gelezen? Mogen we niet eens meer naar elkaar kijken? 

Nee, Jezus is voor een wereld waar vrouwen (en mannen) 
veilig zijn, waar liefde niet kapot gaat en waar kinderen 
veilig kunnen opgroeien.  

 Seks is sterk 

Of we vrouwen nu helemaal inpakken (een islamitische 
oplossing) of uitpakken (een westerse oplossing) – het laat 
zien dat seks ons beheerst en ons vaak te machtig is. Hier 
komt ellende van: vreemdgaan, #metoo, jaloezie, enz., enz.  

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 5:27-32: 

27Jullie weten dat de wet zegt: «Je 
mag niet vreemdgaan.» 

28Dit zeg ik daarover: Ook wie naar 
een andere vrouw kijkt en met 
haar naar bed wil, gaat vreemd. 
Want hij is in gedachten met haar 
vreemdgegaan. 

29Stel dat je rechteroog iets slechts 
ziet. Iets dat jou weghaalt bij God. 
Ruk je oog dan uit en gooi het 
weg. Je verliest dan een deel van 
je lichaam. Maar anders kom je 
met je hele lichaam in de hel 
terecht. 

30Stel dat je rechterhand iets 
slechts doet. Iets dat jou weghaalt 
bij God. Hak je hand dan af en 
gooi hem weg. Je verliest dan een 
deel van je lichaam. Maar anders 
kom je met je hele lichaam in de 
hel. 

31Jullie weten dat de wet zegt: 
«Als je wilt scheiden van je vrouw, 
moet je haar een scheidingsbrief 
meegeven.» 

32Dit zeg ik daarover: Je mag 
helemaal niet scheiden van je 
vrouw, behalve als ze zelf 
vreemdgegaan is. Door te 
scheiden laat je haar vreemdgaan. 
Want dat gebeurt als ze met een 
ander trouwt. En je gaat zelf ook 
vreemd als je met een gescheiden 
vrouw trouwt. 
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 Drie keer de Bijbel over relaties en seks 

1. God zelf is de uitvinder van seks en daarom is 
seksualiteit goed en mooi. Adam zong toen God Eva bij 
hem bracht. Hij kan en mag helemaal één worden met 
haar                                                                                        
=> Seks is goed.  

2. We lezen de bedoeling van God met relaties en seks in 
Genesis 2:24: twee mensen blijven niet bij hun vader en 
moeder (a) en verbinden zich zo sterk met elkaar (b) 
dat ze helemaal (geestelijk en lichamelijk) één worden 
(c)                                                                                             
=> Seks maakt twee mensen één persoon/één leven. 
Als je dat niet wil, gebruik je de ander: lust wil plezier, 
liefde wil de persoon. ‘Losse seks’ is niet ok.                                                         
=> Scheiden doet pijn. 

3. Paulus ziet dat Jezus “is getrouwd” met de kerk.                       
=> Liefde is trouw, zoals Jezus trouw is. 

Terug naar wat Jezus zegt in Matteüs 5                                                               

Mogen we niet kijken? Natuurlijk wel! Dat kan niet anders. 
Maar hoe kijkt je hart? Er is een verschil tussen kijken en 
fantaseren. 

Moeten we echt een oog uitrukken en een hand afhakken? 
Dat is beeldspraak. Jezus wil dat we tegen onszelf heel 
duidelijk en sterk zijn: Wat zie ik? Wat doe ik? Praat niet 
goed wat niet goed is. Blijf af van wat niet van jou is! 

Jezus is liefde en trouw voor zijn kerk. Ben jij dat in je 
relatie? 

 Praktisch: met Jezus leven 

Jezus zegt: Ik ben jullie bruidegom. Daarom: 

# voor getrouwden: leef met Jezus, dan leer je de liefde en 
de trouw voor je relatie. 

# voor singles: leef met Jezus, dan word je erg geliefd; de 
liefde van Jezus en van zijn familie is een medicijn voor je 
eenzaamheid.  

# voor iedereen: een relatie is niet alles en is niet verplicht. 
Jezus was ook niet getrouwd. Paulus ook niet. 

# voor iedereen: er is niemand die hier geen fouten maakt. 
‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen 
(naar haar) werpen.’ ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. 
‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ (Johannes 8) 

Toen maakte God de mensen. Hij 
maakte ze zo dat ze op hem leken. 
Hij maakte ze als man en als 
vrouw. (Genesis 1:27)  

God keek naar alles wat hij 
gemaakt had en zag dat het heel 
mooi was. (Genesis 1:31) 
 

De mens riep: ‘Eindelijk een mens, 
net als ik! Ze is mijn eigen vlees en 
bloed, want ze is gemaakt uit een 
deel van mij. Ik noem haar 
‘vrouw’.’ Zo komt het dat een man 
niet bij zijn vader en moeder blijft. 
Hij gaat met zijn vrouw leven en ze 
worden samen helemaal één. 
(Genesis 2:23-24)  
 

In de heilige boeken staat: «Zo 
komt het dat een man niet bij 
zijn vader en moeder blijft. Hij 
gaat met zijn vrouw leven, en 
ze worden samen helemaal 
één.» Het geheim van die 
woorden is groot. Want 
volgens mij gaan ze over 
Christus en de kerk.       
(Efeziërs 5:31-32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luister, wie heeft op een 
bruiloft de bruid in zijn armen? 
Dat is de bruidegom. En wie is 
er blij? De vriend van de 
bruidegom. Want de vriend is 
blij als hij de stem van de 
bruidegom hoort. En ik ben net 
zo blij als die vriend, omdat 
Jezus veel volgelingen krijgt. 
(Johannes 3:29; vergelijk 
Paulus in Efeziërs 5:31-32) 
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #11 over relaties en seks (2) 
 

Relaties en seks hebben alles te maken met onze relatie met onze Heer Jezus.

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Terugblik op avond #10 

Seks is erg oké, want door God zelf bedacht. Omdat God 
liefde is, gaat het in alles wat hij maakt ook om liefde en 
trouw. Seks maakt van twee mensen één persoon/één 
leven. Als je de ander niet wil, gebruik je de ander: lust wil 
plezier, liefde wil de persoon. ‘Losse seks’ is niet oké.   

Typisch Jezus: als hij het over seks heeft, gaat het hem niet 
alleen om ons gedrag, maar ook om ons hart en om onze 
gedachten en om onze verlangens. 

Omdat seks zo sterk is, heeft elk mens vergeving nodig én 
een hart dat geoefend is in een nog sterkere liefde: liefde 
voor Jezus! Vandaar nog een keer: relaties en seks.    

 Paulus over relaties en seks 

Korinte leek in veel opzichten op Amsterdam. Er was daar ook 

een levendige handel in seks. Voor (veel?) gelovigen in 
Korinte geen probleem. Voor Paulus wel! 

 Jezus niet geliefd genoeg 

De Korintiërs hadden twee argumenten om mee te doen 
aan losse sekscontacten. Ze hadden deze twee waarheden 
nog niet goed begrepen: 1. “Een christen is vrij.” Jazeker! 
Maar vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. Want niet 
alles is goed en geen ‘nee’ meer kunnen zeggen, is geen 
vrijheid, maar een verslaving; 2. “Eten en seks zijn zaken 
van de buitenkant, die niet raken aan het hart en het 
geloof.” Een misverstand! Ons lichaam is niet voor losse 
seks bedoeld. Paulus heeft hiervoor vijf (5) redenen: 

 1: Jouw lichaam is er voor de Heer en de Heer is er 
voor jouw lichaam 

Een samenvatting van het goede nieuws! Een liefdesver-
klaring tussen een gelovige en Jezus.  

 

 

God is liefde: 1 Johannes 
4:8                                 
Genesis 2:24 

 

 

 

 

 

 
 

1 Korintiërs 6:12-20 

 

 

 

 

 
 

Galaten 5:1 
 

Word geen slaaf van je 
verlangens, gewoontes of 
cultuur. 
 

Marcus 7:1-23 
 

Alles wat Paulus zegt, 
staat in 1 Korintiërs 6:13-
20 
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God houdt ook van ons lichaam. Hij redt ons helemaal, ook 
ons lichaam is voor hem belangrijk en kostbaar. Daarom 
moeten ook wij ons ‘met huid en haar’ en ‘van hoofdkruin 
tot voetzool’ aan hem geven. 

2: Jouw lichaam is het lichaam van Jezus 
Kort gezegd, jij bent Jezus op aarde. Jouw voeten zijn Jezus’ 
voeten, jouw handen zijn handen, jouw ogen zijn ogen, 
jouw mond zijn mond. Dan kijk je toch wel uit wat je met je 
handen doet en met je ogen ziet. Doe als Jezus! 

3: Jij bent helemaal één met Jezus 
Meer verbonden met Jezus kun je niet zijn. Dieper aan hem 
gehecht kan niet. Als ik zo geliefd en kostbaar ben voor 
Jezus, mag ik wel zuinig zijn op mijn geest en lichaam en 
mijzelf niet overal laten slingeren en zeker niet in rosse 
buurten.                                                                                   

 4: Jouw lichaam is het huis van de heilige Geest 
De heilige Geest woont altijd in ons lichaam en gaat niet op 
vakantie. Ons eigen lichaam of dat van een ander als 
consumptie- of wegwerpartikel gebruiken is dus wel heel 
ver bij Gods bedoeling vandaan (1 Korintiërs 6:18).          

 5: Je bent gekocht en betaald en dus niet van jezelf 
Je bent niet van jezelf. Jezus heeft jou gekocht en betaald 
met zijn leven. Ik ben dus van Jezus, zijn bezit. Jezus is mijn 
eigenaar. Of in de taal van de Bijbel: Jezus is mijn Heer. Ik 
kan dus niet doen wat ik zelf wil.  
 
En dus? Paulus trekt in 1 Korintiërs 6:18 en 20 twee 
praktische conclusies: Blijf weg/vlucht voor losse seks (vers 
18) en eer/dank God ook met je lichaam (vers 20). 
Waarom? Omdat we echt verbonden zijn aan Jezus! Dat 
geeft een heel andere kijk op relaties voor de seks, porno, 
seks op internet en op wat mensen nog meer aan seks 
verzinnen. 

Vragen 

1. Begrijp je dat je op allerlei manieren aan Jezus bent 
gehecht? 

2. Is jouw hart vol van de liefde voor Jezus? 

3. Begrijp je dat liefde voor Jezus ook je kijk op seks 
verandert? 

4. Alleen als je verlangen (liefde) naar Jezus groter is dan je 
verlangen naar seks, kun je goed met seks omgaan.        
Begrijp je dit? 

Romeinen 12:1; 14:7-8 
 
 
1 Korintiërs 6:17 
"Wie zich met de Heer verenigt wordt 
met hem één geest." 
Wat en hoe is dat? 
Het is een kado dat de heilige Geest 
geeft, gratis en voor niets aan iedereen 
die gelooft. 
En mijn hart antwoordt: O, wat hou ik 
van Jezus. Ik bewonder hem, zijn 
liefde, zijn wijsheid, zijn vrede, zijn 
humor, zijn gehoorzaamheid, zijn 
kracht. Ik verlang ernaar om hem te 
zien. Ik wil doen wat hij zegt. Want dat 
is het beste. Ik wil hem vertrouwen. En 
dat vind ik het moeilijkste. Als ik het 
niet meer weet of zie zitten, roep ik: 
Jezus, help! Of ik roep simpel zijn 
naam: Jezus! Jezus is mijn heer. Jezus 
is mijn koning. Jezus is mijn God. Ik zeg 
het Thomas na: Mijn Heer en mijn 
God! (Johannes 20:28). Ik vertrouw op 
de kracht van het bloed van Jezus. Al 
mijn fouten en angsten en zorgen - 
Jezus' bloed is sterker. Ik weet dat 
Jezus' leven in mij stroomt. Want zijn 
heilige Geest woont in mij. Ik ben met 
hem verbonden. Hij leeft in mij. Ik wil 
zijn gedachten denken, kijken met zijn 
ogen, horen met zijn ogen, voelen met 
zijn hart, pakken met zijn handen, 
lopen met zijn voeten, praten met zijn 
woorden; ik verlang ernaar om steeds 
meer te worden zoals hij. 
En als ik het moeilijk heb of moe ben, 
ga ik bij hem zitten. Ik bid en Jezus 
luistert. Ik ben stil en Jezus praat. Of ik 
ben bij hem en hij is bij mij en wij 
zeggen niks. Het is goed. Hij is goed. Ik 
voel mij mooi gemaakt, geliefd en 
kostbaar. Ik weet dat Jezus voorop 
gaat en dat ik mag volgen. Wat er ook 
gebeurt, Jezus gaat voorop. Hij baant 
voor mij de weg. Ik volg. Ik hou en 
vertrouw. Ik bid. Ik geloof. 
 
Ok, en nu jij. Wat is één zijn met Jezus 
voor jou? Zeg het tegen hem. 

Vlucht: volgens veel 
uitleggers een verwijzing 
naar het verhaal van Jozef 
en de vrouw van Potifar 
in Genesis 39. 

 

huiswerk 

Lees deze week elke dag    
1 Korintiërs 6:12-20. 

mijn plan 
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #12 over vasten 
 

Als we  God meer nodig hebben, moeten we meer bidden en vasten…

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Terugblik op avond #11 

We hebben op avond #11 geleerd, dat 

• Jezus ons heeft gekocht met zijn leven en betaald 
met zijn bloed; 

• wij hierdoor helemaal één zijn met Jezus en zijn 

eigendom; 

• onze eenheid met Jezus ons denken en doen 
verandert, te beginnen met ons hart tot en met wat 
wij doen in relaties en met seks. 

Niet vergeten: in Jezus geloven is geen religie 

We vergeten niet dat onze eenheid met Jezus eerst komt. 
En dat Jezus daarna ons hart en leven verandert door de 
heilige Geest. Dat doen wij niet zelf en niet eerst.  

Jezus komt eerst => hij brengt ons bij God => God geeft ons 
zijn Geest => de heilige Geest vernieuwt ons hart => en wij 
veranderen ons leven.  

Religie is andersom: eerst doe jij, dan komt God.                               
Nee!!! Jezus zegt: ik eerst, dan God, dan de heilige Geest, 
en dan jij! 

 Vandaag over vasten. Wat is vasten? 

Vasten is dat je niet eet (of minder) en alleen water 
gebruikt (of thee/vruchtensap).  

Bij Jezus is vasten geen vaste regel, geen zuil en geen 
verdienste, zoals bijvoorbeeld in de Islam. Toch gaat Jezus 
er wel vanuit dat we vasten: “Als je een dag gaat vasten…” 
(Matteüs 6:16); “Er komt een tijd dat ik niet meer bij hen 
ben. Dan zullen mijn leerlingen op sommige dagen vasten” 
(Marcus 2:20). Vasten hoort er volgens Jezus dus echt bij. 
En hij deed het zelf ook: Matteüs 4:2; Marcus 9:29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Matteüs 6:16-18: 

16Als je een dag gaat vasten uit 
eerbied voor God, laat dat dan 
niet aan iedereen weten. 
Schijnheilige mensen doen dat 
wel. Zij kijken somber en ze gooien 
zand over hun hoofd. Zo kan 
iedereen zien dat ze die dag 
vasten. Luister goed naar mijn 
woorden: Zij hebben hun beloning 
al gekregen. 

17-18Als je een dag gaat vasten, 
houd het dan geheim. Was en 
verzorg je gezicht. Dan merkt 
niemand het, behalve je Vader. Hij 
ziet wat er in het geheim gebeurt. 
En hij zal je belonen. 

 

 

Zie ook voor vasten in het 
Nieuwe Testament: Lucas 
4:2; Handelingen 9:9; 
13:2; 14:23; in het Oude 
Testament: Joël 2:12-17; 
Jona 3:5-10.    
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 Waarom vasten? 

# Vasten is een knecht/hulp bij het gebed. Zie Jona 3, Joël 
2, Jesaja 58:4 en Handelingen 13 en 14. Ook in Matteüs 6 
bespreekt Jezus het vasten als hulp bij het bidden.                              
# Hoe werkt vasten? “Vasten maakt je lichter en je stijgt 
daardoor makkelijker” (H. de Jong). Vasten is een oefening 
van je wil die je helpt om je te concentreren op God. Je 
besluit om afstand te doen van wat je afleidt. Zo maak je 
meer ruimte voor God.                                                                 
# Vasten laat jou ook zien wat er in jouw hart leeft. Nu je 
niet eet, komt in je hart naar voren wat je met eten 
verdrong en wat ook tussen jou en God instaat.                                       
# Vasten is een manier om je verdriet over wat er mis is 
(met jou of met anderen) aan God te laten zien. Het is nu 
geen feest, dus ik eet niet (zie Joël 2 en Jona 3).                                         
# Vasten is geen verdienste (dat wordt het wanneer je het 
voor mensen doet (!)); je doet het niet om iets van God te 
krijgen (gebedsverhoring, kracht, vrede); je doet het voor 
God, om beter te kunnen bidden.                                  

Waarom beter bidden?         

Heb je goed gehoord wat Jezus heeft gezegd in Matteüs 5 
over liefde, relaties, eerlijkheid, ja en nee, je ogen die 
kijken, je mond die praat en over je hart? Dat was radicaal 
en nieuw. Jezus vraagt een heel ander leven vanuit een 
ander hart.                                                                                              
Dat is niet onmogelijk (dus niet weglopen); dat is wel 
moeilijk (dus hebben we hulp nodig). Daarom gaat Jezus 
het in Matteüs 6 (na Matteüs 5) uitgebreid over bidden 
hebben, en vasten en geld geven: wij hebben God nodig en 
moeten onszelf dus licht en leeg maken, zodat we niet 
worden afgeleid en meer tijd en concentratie kunnen 
hebben voor God.                                                                                              
Hoe houd je je hart in vorm? Door te bidden met een door 
vasten geoefend hart.                                               

Vragen:  

1. Waarom moeten wij bidden? 

2. Vasten is geen verdienste (goed werk) voor God. Maar 
vasten helpt je om beter te kunnen bidden. Begrijp je 
het verschil? 

3. Er zijn verschillende vormen van vasten: vasten van 
eten, van mensen (eenzaamheid), van media (stilte). 
Hoe kun jij beter gaan bidden?  

 
 

 
 

Als je vast voor mensen 
(Matteüs 6:16), heb je 
contact met mensen, niet 
met God. 
 

 

 

We kunnen ook veel leren 
van Marcus 9:14-29. Wat 
moeten we doen, als de 
tegenstand van de duivel 
sterker wordt? Bidden en 
vasten (zie Herziene 
Statenvertaling), zegt 
Jezus in vers 29. We 
moeten met meer focus 
dichter bij God zijn om 
sterk genoeg te zijn om 
ons tegen de duivel te 
verdedigen en hem te 
overwinnen (zie Matteüs 
4:1-2). 
 

Lees elke dag voor 
jezelf: Marcus 9:14-29. 

 

 

Mijn plan voor deze 
week is: …………………….
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #13 over bidden (1) 
 

We vragen al onze vragen over bidden en gebed…

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Terugblik op avond #12 

Vasten helpt je met bidden. Je maakt met vasten tijd en 
ruimte voor God. Van vasten word je geen beter christen. 
Je doet het voor God, om beter te kunnen bidden.   

 Wat is bidden?          

Bidden = bij God zijn en praten met God. Relatie! 

Bidden = praten met je hart, geen formules. 

Bidden = stil zijn voor God en luisteren naar wat hij zegt. 

 Vijf redenen om te bidden 
1. We bidden niet om God te informeren. Hij weet immers 
alles. Maar hij hoort ons zo graag! Bidden is in de eerste 
plaats met God omgaan. We bidden niet in de eerste plaats 
om dingen gedaan te krijgen, maar omdat het goed is om 
bij God te zijn. En dan gebeurt er iets. Allereerst met jezelf. 
In Gods aanwezigheid verandert je hart en je denken. Je 
gaat anders kijken en beter horen. 
2. Bidden is ook overleggen met God en hem vragen: Wat 
vindt u? Wij zijn Gods kinderen en ook door Jezus in deze 
wereld gezonden. Bidden is daarom niet alleen praten 
tegen God, maar ook luisteren naar wat God tegen ons wil 
zeggen.  
3. Heel mooi is het verhaal van Mozes, die bidt voor Israël, 
wanneer het wordt aangevallen. Zolang Mozes bidt, wint 
Israël. Maar als Mozes stopt met bidden, verliezen ze van 
hun vijand! Er is meer tussen hemel en aarde dan we met 
onze ogen kunnen zien. Er is geestelijke tegenstand en die 
kun je alleen op een geestelijke manier overwinnen. Dus 
met gebed. 
4. Jezus bad heel veel. Soms nachten lang! Misschien zegt 
Paulus daarom wel dat we altijd moeten blijven bidden. 
Paulus bad zelf ook veel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 139; Matteüs 6:8 
 

Psalm 27:4 

  

  

 

 

Johannes 10:3-5 

 

Exodus 17:8-13 

 

 

Efeziërs 6:12.18-19 

 

Lucas 6:12; Romeinen 
12:12; 1 Tessalonicenzen 
5:17 
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5. Wij hebben God nodig. Dus we moeten hem vragen! 

 Vragen over bidden 

1. Hoe vaak moet ik bidden? 

Zo vaak als je wil. Gewoontes zijn wel heel goed. Mooi is de 
hele dag door met God te praten. Hoe doe je dat? 

2. Zijn er regels? Hoe moet ik bidden? 

Er zijn geen regels. Open of gesloten ogen… Staan, zitten, 
knielen… Handen vouwen, heffen… Alles mag en kan.  

Maar het is wel goed eerbied te hebben. Muts af! Afleiding 
weg. Handen uit de zakken. Alles wat jou helpt, kan helpen. 

3. Wat mag ik bidden? 

Alles! Als het maar eerlijk is, uit je hart, en geen show voor 
God of mensen. Alles is: alles wat je bezig houdt, al je 
emoties (ook boosheid of verdriet), grote en kleine dingen, 
ook voor de mensen van wie je houdt en niet houdt. 

4. Zijn er voorbeeld-gebeden? 

Ja, het Onze Vader en de psalmen en andere. 

5. Zegt God altijd ‘ja’/verhoort God altijd? 

God hoort je altijd. Hij antwoordt met: ‘ja’, ‘nee’ of wacht… 

Waarom? Denk na! God is God: wijs en goed (vertrouwen). 
God zei zelfs een keer nee tegen Jezus! Maar als je bidt 
naar Gods wil, dan zegt God altijd ‘ja’. 

6. Hoe kan ik naar God luisteren en hoe weet ik zeker dat 
het God is? 

God spreekt in je gedachten door woorden, beelden of 
dromen. In de Bijbel vind je Gods gedachten! God spreekt 
zoals Jezus spreekt! En luisteren kun je leren. 

7. Waarom bidden we altijd in Jezus’ naam? 

We geven Jezus zo een hand, zodat we samen met hem 
bidden. We zeggen zo: ik weet dat ik alleen door Jezus bij 
God kan komen en ik bid met het gezag/autoriteit van zijn 
naam. Als Jezus het met je eens is, zegt God ‘ja’. 

Vragen:  

1. Waarom moeten wij bidden? 

2. Praat verder door of de vragen hierboven of over je 
eigen vragen. 

3. Doe een luisteroefening: Vraag God tot je te spreken en 
wees stil en vertel elkaar wat God tegen je heeft gezegd.  

Johannes 15:5 
 

 

 

Daniël 6:11; Marcus 1:35; 
Johannes 5:19 

 

 

 

 
 

 

Filippenzen 4:6 

Psalm 56:9; 62:9   

Lucas 6:28; 1 Timoteüs 
2:1-2 
 

Matteüs 6:9-13; Lucas 
11:2-4 

 

 

Lucas 22:39-46 

 

 
Johannes 10 :3-5; Psalm 
25:4.8-9.12.14      
Matteüs 7:15-20 

 

Johannes 14:13-14; 
15:7.16; 16:23-24.26;                 
1 Johannes 5:14-15 
 

 

Lees elke dag voor 
jezelf: Matteüs 6:5-15. 

 

 

Mijn plan voor deze 
week is: …………………….
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #14 over bidden (2) 
 

Jezus leert ons de goede gebedshouding.

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Terugblik op avond #13 

Bidden is bij God zijn, praten, overleggen en luisteren. 
Bidden is omgaan met God, zoals goede vrienden met 
elkaar omgaan. 

 Jezus leert ons bidden    

Jezus leert ons bidden in Matteüs 6:5-15. Zie ook Lucas 
11:1-13. 

Dit gebed staat bekend als het ‘Onze Vader’. Het is een 
voorbeeldgebed, maar het leert ons vooral een 
gebedshouding en -mentaliteit.      

Onze Vader in de hemel, (a)                                                                         
laat iedereen u eren. (1e)                                                                                    

Laat uw nieuwe wereld komen. (2e)                                                             
Laat op aarde uw wil gedaan worden, (3e)                                                 
net zoals dat in de hemel gebeurt. (waar?)                                                     

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. (4e)                             
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, (5e)                                  

want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.               
Help ons om nooit tegen u te kiezen. (6e)                                                   

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.                                
[Want u bent koning, u regeert met grote macht,                                  

voor altijd. Amen.]’ (eer) 

Onze vraag is: ‘Heer, leer ons hoe we moeten bidden’!             
Jezus antwoordt in Lucas 11 zo: 

 # Bouw aan je vertrouwen 

En Jezus zei: ‘Zo moeten jullie bidden: Vader…  

Bidden staat of valt met onvoorwaardelijk vertrouwen in 
God, die Jezus Vader noemt. Jezus gebruikt de vadernaam 
niet omdat hij niet zou weten van slechte vaders, maar 
omdat deze naam het beste Gods onvoorwaardelijke 
goedheid uitdrukt. Kinderen mogen het beste van hun 
vader verwachten. Hoeveel te meer van God (Lucas 11:13). 

 

 

 

 

 

 

Het is goed om dit gebed 
uit je hoofd te leren! Het 
staat in Matteüs 6:9-13.    

 

                     
aanhef/aanspraak                      
1e gebed                                      
2e gebed                                      
3e gebed                                       
waar?                                           
4e gebed                                      
5e gebed                                                                     
                                                                                            

6e gebed                                      
 

geef God de eer 

 

 

 

God wil heel graag over 
ons vaderen (als een 
goede vader doen): 
Matteüs 5:45; 6:26; 7:11; 
10:29-30; 18:14.19; Lucas 
11:13; Lucas 6:36; 12:32; 
15:11-24; Johannes 
10:29. 
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Jezus vecht tegen onze twijfel met de waarheid: “Luister 
daarom naar mijn woorden” (Lucas 11:9). Hier geeft Jezus 
geen wijze raad, maar geeft hij een openbaring. Hij zegt: zo 
is het!  

 # Stel je prioriteiten: God eerst 

Jezus leert ons eerst te bidden voor Gods eer, Gods nieuwe 
wereld en Gods wil (versie van Matteüs). Echt bidden zet 
God voorop. Jezus wil dat wij in ons gebed blij zijn met 
God, met Gods nieuwe wereld en met Gods wil. Zo wordt 
bidden eerst genieten van God en van wat hij geeft.         
God eerst! 

 # Vier je kleinheid 

Tegelijk vragen wij met de eerste drie beden van het ‘Onze 
Vader’ aan God of hij zelf voor zijn eer wil opkomen. 
Zonder Gods hulp is van ons hier niets te verwachten.                                                                       
Integendeel, met het tweede drietal gebeden van het 
‘Onze Vader’ prent Jezus ons in dat wij afhankelijk en 
hulpbehoevend zijn. Ook voor voedsel, vergeving en 
bescherming zijn wij helemaal op God aangewezen.   
Gelukkig! Vier je kleinheid! 

 # Geloof in God  

Opvallend is de grote nadruk (3x) die Jezus legt op 
verhoring. Verhoring is bij God vanzelfsprekend (vers 13), 
omdat God goed is. Hij geeft aan iedereen, zonder 
voorbehoud en zonder verwijt. Zie Jacobus 1:5.                                            
Hier is belangrijk af te stemmen op God (luisteren naar zijn 
stem) en onze prioriteiten te checken: Wie is nu onze God? 

 # Vraag om de Geest 

Plotseling plaatst Jezus ons ervoor: vinden we de heilige 
Geest echt het beste van God? (Lucas 11:13)  

 # Maak je hart ruim 

Er is in Lucas 11:5-8 een extra vriend.  

Nooit is het God teveel als wij, hoe vrijmoedig ook, voor 
elkaar opkomen bij God.  

 

 

Leer deze week het ‘Onze Vader’ uit je hoofd. 

 

 

 

 
Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, dan zullen 
al die andere dingen je 
erbij gegeven worden.   
(Matteüs 6:33) 

 

Vanzelfsprekend:                   
Lucas 11:5-8: een echte 
vriend twijfelt niet en een 
slimme buur gaat voor 
eigenbelang. Hoeveel te 
meer zal God positief 
reageren; vers 9-10: 
Daarom zeg ik jullie…; 
vers 11-13: Immers God 
overtreft in goedheid de 
beste vaders. 

 

Drie niveaus van gebed:          
1.: voorbede (lijstjes)                
2.: in gesprek (dialoog)              
3.: bidden wat God wil = 
bidden door de Geest 

 

Vragen: 

# Vertrouw je God helemaal? 
Altijd? Overal? In alles?              
# Wat zijn je prioriteiten?           
# Durf je afhankelijk te zijn van 
God?                                             
# Verhoort God jouw gebeden  
# Wat ervaar je van de heilige 
Geest?                                          
# Bid je voor mensen om je 
heen? 

 

Mijn plan voor deze 
week is: …………………….
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #15 over geld (uit)geven 
 

Jezus en ons geld, een spannende combinatie...

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

 Over geld? Hoezo? 

Jezus wil de baas zijn over ons hele leven, dus ook over ons 
geld. Nu hebben de meeste mensen in ons midden weinig 
geld en de kerk heeft ook weinig. Waarom dan dit 
onderwerp? Preventie! 

1. Achter geld zit een macht, ook als je weinig hebt: meer 
willen hebben…, steeds denken aan…, schulden…, 
hebzucht…, gierigheid… 

Jezus zegt er in Matteüs 6:24 dit over: “Je kunt niet 
trouw zijn aan twee bazen tegelijk. Want je zult altijd 
meer liefde hebben voor de één dan voor de ander. En 
je zult altijd meer respect hebben voor de één dan voor 
de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het 
geld leven.” 

2. Je kunt ook geven, als je weinig hebt. Hoe minder je 
hebt, hoe meer je geeft. Huh? 

Jezus ging in de tempel bij de geldkist zitten. Hij keek 
hoe de mensen geld in de kist deden. Veel rijke mensen 
gaven veel geld. Er kwam ook een arme weduwe. Zij 
deed twee muntjes in de geldkist. Die waren bijna niets 
waard.                                                                                    
Toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zei: ‘Luister 
goed naar mijn woorden: Die arme vrouw heeft het 
meest gegeven van allemaal. Want de anderen gaven 
een deel van het geld dat ze overhadden. Maar die 
vrouw gaf geld dat ze niet kon missen. Ze gaf al het geld 
dat ze had, alles waarvan ze moest leven.’ (Marcus 
12:41-44) 

Jezus wil niet dat we aan geld vastzitten. Dat verstikt je 
geloof (zie Lucas 8:14 hiernaast). Want twee bazen in een 
leven kan niet. Dus vraagt Jezus ons: Waar zit je aan vast? 
Wie maakt je echt gelukkig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer anderen lijken op 
het zaad dat tussen het 
onkruid valt. Die mensen 
hebben het nieuws wel 
gehoord, maar ze doen er 
niets mee. Want ze zijn te 
druk met dagelijkse 
problemen. Ze willen rijk 
worden en een prettig 
leven hebben. Dat vinden 
ze belangrijker. 

(Lucas 8:14) 
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 Geven maakt je leeg en open voor God 

Daarom praat Jezus in Matteüs 6 over geven voordat hij 
bidden bespreekt. 

 Over geven 

Dit is de hoofdregel: ‘Je wordt gelukkiger van geven dan 
van ontvangen.’  

Huh? Een regel? Bij Jezus zijn er toch geen regels behalve 
één, de liefde?  

Ja (!!!): Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus 
Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u 
arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 
(2 Korintiërs 8:9) Hou je van God, dan is God je schat. Dan 
is je hart (liefde) bij God. Dan ben je rijk bij God (Lucas 
12:13-21). Daarom moet je niet proberen om rijk te 
worden op aarde, maar rijk te worden in de hemel 
(Matteüs 6:19-21). Rijkdom op aarde is plakkerig (Lucas 
18:18-27). Geen twee bazen tegelijk (Matteüs 6:24)! 

 Meer tips uit 2 Korintiërs 8 en 9 

1. Je hoeft niet meer te geven dan je kunt missen; niet 
zelf in moeilijkheden komen (2 Korintiërs 8:11-13): ook 
te weinig hebben kan macht over je krijgen. 

2. Iedereen kan voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil 
geven. Je moet van harte geven, en niet omdat het 
verplicht is. Want God houdt van mensen die met 
vreugde geven. (2 Korintiërs 9:7) 

Liefde en blijdschap dus, en geen dwang. 

3. Vertrouw op God. Hij zal je voldoende geven, zelfs 
genoeg, om ook weer veel weg te geven (2 Korintiërs 
9:8-10). 

Daarom spoort Paulus ons aan om te geven. Denk eraan: 
Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand 
die veel zaait, zal ook veel oogsten (2 Korintiërs 9:6). Paulus 
zegt dat geven een bewijs is van je geloof (2 Korintiërs 
9:13).   

Vragen: 

1. Waar zit je aan vast? Wie maakt je echt gelukkig? 

2. Waarom kun je niet twee bazen hebben? 

3. Praat over de tips van Paulus uit 2 Korintiërs 8 en 9. 
 

 

Houd het geheim als je 
geld geeft aan arme 
mensen. Je linkerhand 
mag zelfs niet merken dat 
je rechterhand iets geeft. 
Je Vader ziet wat er in het 
geheim gebeurt. En hij zal 
je belonen. (Matteüs 6:3-
4) 

Je moet niet proberen om 
rijk te worden op aarde. 
Want aardse rijkdom zal 
verdwijnen. Die rot weg 
of wordt gestolen door 
dieven. Nee, zorg dat je 
rijk wordt in de hemel. 
Want hemelse rijkdom 
verdwijnt nooit. Die kan 
niet wegrotten of 
gestolen worden. Laat de 
hemelse rijkdom het 
allerbelangrijkste voor je 
zijn. (Matteüs 6:19-21) 

Of vers 21 letterlijk: 
“Waar je schat is, daar zal 
ook je hart zijn.” 

 

 

 

 
 

 

In het Oude Testament 
was 10% weggeven regel 
(Numeri 18:21). 

 

huiswerk: Lees de 
zwart gedrukte teksten 
deze week nog eens door. 

Mijn plan voor deze 
week is: …………………….
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #16 over prioriteiten en bezorgdheid 
 

Jezus leert ons om ons verlangen te verleggen en eerst te richten op Gods nieuwe wereld

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

 Over bezorgdheid: Matteüs 6:25-34 

Jezus’ woorden lijken van een andere wereld te komen: niet 
praktisch en haalbaar en ook onverantwoord. Maar lees het 
stuk in zijn verband: vers 25 begint met ‘daarom’ en is een 
voortzetting van vers 19-24. Het moet ons gaan om God en 
Gods nieuwe wereld en niet om andere zaken: vers 33. 

Met zorgen en verzorgen is dus niets mis, als het maar geen 
bezorgdheid wordt. Bezorgdheid verraadt een te smalle 
focus (verkokering) en een klein geloof en vertrouwen (vers 
30). Bezorgdheid is God vergeten en doet precies zoals 
mensen die geen geloof hebben (vers 32). Zij hebben geen 
God en geen hoop en niets anders dan dit leven en deze 
wereld, maar een gelovige weet meer en beter. Eten en 
drinken en deze wereld zijn niet ons levensdoel, maar zijn 
slechts tijdelijke dingen, die God ook belooft (vers 33), 
hoeveel, wanneer en hoe hij dat wil. 

 Een goede taakverdeling 

Wij hebben een Vader die heel goed kan zorgen voor ons 
leven en ons lichaam (vers 25) en voor onze kleren (vers 28). 
Kijk maar hoe goed God zorgt voor bijvoorbeeld de vogels 
en hoe mooi Gods bloemen zijn. Geef daarom jouw zorgen 
aan hem en ook je stress. Van stress blijf je immers geen dag 

langer leven (vers 27)       en God weet echt wel wat je nodig 
hebt (vers 32) en belooft het jou ook (vers 33). 

Nee, als wij onze bezorgdheid aan God geven, krijgen wij pas 
echt ruimte in ons hart voor de dingen van God (zie vers 19-
21). Die zijn pas echt belangrijk, gaan nooit stuk en zijn ook 
het beste voor ons leven en ons lichaam. 

 Het gaat om ons verlangen 

Dit laatste lukt alleen, als we ons verlangen naar een goed 
en mooi leven niet verdringen maar anders richten, op Gods  

 

De Bijbel moet je 
altijd lezen in context en 
verband. 
 

Er waren ook vrouwen die 
voor Jezus en zijn leerling-
en zorgden (Lucas 8:1-3). 

 
 

Zie ook Matteüs 10:29-31 

  
 

 

Zie ook Lucas 8:14: 
dagelijkse problemen, 
rijkdom en het verlangen 
naar een prettig leven 
verstikken het geloof. Zie 
ook Hebreeën 12:1. We 
moeten ons niet laten 
afleiden. 
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nieuwe wereld; onze verlangens niet kapot maken maar 
schoon maken; niet kleiner maken maar juist groter met de 
mooie en goede dingen van God. 

 Wat nodig is 

Dit vraagt van ons inspanning. Vandaar het woord ‘zoeken’ 
of ‘houd je bezig met…’ (vers 33). Gods nieuwe wereld en 
wat hij vraagt is niet onzichtbaar of niet te vinden. Jezus 
wijst de weg en hij brengt Gods nieuwe wereld. Maar het 
kost ons inspanning (tijd en energie en geld en aandacht) en 
de goede keuzes of beslissingen om de goede prioriteiten te 
stellen: eerst de dingen van God (Gods naam en eer, Gods 
nieuwe wereld en Gods wil) en daarna onze dingetjes, die – 
een belofte – God aan ons zal  geven, hoe en waar dan ook. 

 Wat nodig is 

Let op: ons verlangen naar en drukte met dagelijkse 
problemen, werk en geld, en een prettig leven (Lucas 8:14) 
zal alleen klein en schoon worden, als we onze verlangen 
richten op iets groters: God en Gods nieuwe wereld. Maar 
dat gaat niet vanzelf. We moeten iets doen met de 
moeilijkheden (vers 34, letterlijk ‘slechtheid’ van vandaag). 
Jezus bedoelt dat onze verlangens vaak vervormd zijn en 
scheef en onzuiver en verkleind of stuk (door opvoeding, 
vloeken, gedachten, leugens, ervaringen, omstandigheden, 
enzovoorts). Het kost inspanning om ons hart en onze ziel te 
richten op God en Gods nieuwe wereld. Er zit vanbinnen 
veel weerstand: een constante tegenstroom tegen God. 
Daar hebben we dagwerk aan. Daar moeten we niet mee 
wachten tot morgen, maar vandaag en nu beginnen aan te 
pakken. Daar is onderwijs, gebed en familie voor nodig.    

Vragen: 

1. Heb je vragen over deze les? 

2. Matteüs 6:33 is een van de belangrijkste lessen van 
Jezus. Begrijp je waarom dit zo is? 

3. Oké, Gods naam en Gods nieuwe wereld en Gods wil 
eerst: hoe ziet dat er in jouw leven uit? Welke keuzes 
maak jij? 

4. Eerst God en de rest belooft God als bonus erbij. Hoe 
moet je dat begrijpen? 

5. Herken je de weerstand, die constante tegenstroom 
tegen God in jouw leven? 

6. Er is onderwijs, gebed en familie nodig. Hoe en wie? 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 10:9; 12:32 
 

Als het Onze Vader: de 
eerste drie gebeden om 
Gods naam, Gods nieuwe 
wereld en Gods wil eerst 
en daarna de gebeden 
om ons dagelijks brood. 
Dat laatste is niet ons 
levensdoel, maar geeft 
God ons als bonus erbij 
(Matteüs 6:33).     
Beloofd! We laten aan 
God over hoeveel, 
wanneer en waar: zie 
Filippenzen 4:13. 

 

 

 

 

 

huiswerk: Lees en 
herlees Matteüs 6:19-34. 

 

 

 

 

Mijn plan voor deze 
week is: ……………………. 
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #17 Jezus en (ver)oordelen 
 

Jezus  brengt ons bij zijn hart: ik ben niet gekomen om mensen te veroordelen,                             
maar om hen te redden (Johannes 12:47).

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

Ons leven is voor Jezus 

Jezus wijst ons de weg naar Gods nieuwe wereld. Hij is de 
goede herder en hij is de baas. Wij willen (niet: moeten) 
doen wat hij zegt. Moeten is dictatuur, willen is liefde. Wij 
doen wat Jezus zegt, ook als we dat niet gewend zijn, 
moeilijk vinden en ook als we het zelf anders zouden doen.  

 Matteüs 7:1: Veroordeel andere mensen niet! 

Jezus is heel duidelijk: Veroordeel andere mensen niet! Dat 
moeten we dus niet doen. Nu niet en nooit! Ja, maar…     
Nee, Jezus wil niet dat wij oordelen en veroordelen. Punt. 

Ga je doen (zie boven) wat Jezus zegt? 

 Waarom mogen we niet oordelen en veroordelen? 

1. Jezus oordeelde zelf niet. Het was en is niet zijn opdracht 
en dus ook niet die van ons. Bij Jezus is iedereen welkom, 
wie hij/zij ook is en wat hij/zij ook heeft gedaan en waar 
hij/zij ook vandaan komt en hoe hij/zij ook denkt 
(Matteüs 11:19; Marcus 2:13-17; Lucas 7:36-50; Lucas 
15; 19:1-10; 23:42-43; Johannes 4; Johannes 8:1-11).  

Wat als jij in de hemel mensen tegenkomt die jij hier 
veroordeeld hebt maar die Jezus welkom heet? 

2. Oordelen en veroordelen maakt alles kapot. De 
Farizeeën deden dat. Regels en hun oordeel waren voor 
hen belangrijker dan mensen. 

3. Als je veroordeelt, veroordeelt God jou op precies 
dezelfde manier (Matteüs 7:2). Weet dus wat je doet! 
Oordelen is een boemerang. 

4. Je kunt ook helemaal niet oordelen. Je bent er niet toe 
in staat. Je kunt door je eigen fouten niet eens goed de 
fouten van anderen zien (Matteüs 7:3-5)!  

 

 

 

 

Marcus 8:34: Wie mijn 
volgeling wil zijn, moet 
zichzelf verloochenen, 
zijn kruis op zich nemen 
en zo achter mij aan 
komen. 

 

 

 

 

Er zijn mensen die mijn 
woorden wel horen, maar 
zich er niet aan houden. 
Ik zal die mensen niet 
veroordelen. Want ik ben 
niet gekomen om mensen 
te veroordelen, maar om 
hen te redden. (Johannes 
12:47) 

Het  van Jezus vind je in 
Lucas 6:36-38. 
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Bij het kruis 

Ga met je hart bij het kruis zitten… en je leert Jezus kennen 
en wat hij van je vraagt. 

# Jij bent altijd slechter (balk) dan de ander (splinter).  

# Wij zijn allemaal leerlingen; wij hebben allemaal twee         

   gezichten. En Jezus vergeeft jou én die ander. 

# Je leert daarom ook te vergeven in plaats van te oordelen. 

# Eer en schaamte verdwijnen bij het kruis. 

# Je leert dienen en geven en de minste zijn:  

   “De belangrijkste van jullie is degene die de anderen dient. 
God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk 
maken. Maar mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal 
God belangrijk maken.” (Matteüs 23:11-12)    

   “Wie de belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op de laatste 
plaats zetten. En hij moet alle anderen dienen (Marcus 
9:35).”  

# Fouten maken gebeurt, kan en mag in de familie van Jezus. 
Een familie van Jezus is een verzameling van mensen die 
allemaal fouten maken! Een kans om te leren. Vertrouw 
erop dat de heilige Geest (niet jij) zelf iemand leert.  

 Maar wat als er echt iets recht gezet moet worden? 

Stap 1: eerst vergeven, altijd en overal. 

Stap 2: daarna praten. Volg de regels van Jezus in Matteüs 
18:15-20. 

Altijd: roddelen en kwaadspreken is verboden! 

Altijd: praat met liefde. Anders ben je sowieso fout bezig én 
bid voor en zegen de ander met het goede van God.  

 Hoe leer je dit? Mijn cultuur en ikzelf zijn zo anders. 

1. Veel bij het kruis zitten. 

2. Veel bidden (Matteüs 7:7-12 volgt op 1-6). 

3. Je leert het (stap voor stap) door te doen. 

Vragen: 

1. Heb je vragen over deze les? 

2. Begrijp je het hart van Jezus? 

3. Begrijp je wat er gebeurd is aan het kruis? 

4. Begrijp je het praktijkgedeelte hierboven? 

 

 

 

 

 

Filippenzen 2:1-8; Marcus 
9:30-35; 10:35-45; Lucas 
22:24-27; Matteüs 18:1-4; 
23:11-12; Johannes 13 :1-
17 

 

 

 

 

Romeinen 14:4; 15:1-7 

 
 

Matteüs 18:21-35 

 

 

Efeziërs 4:29-5:2 

Galaten 6:1-5;                               
1 Korintiërs 13 

 

huiswerk: Lees en 
herlees het  van Jezus in 
Lucas 6:36-38. 

 

 

 

Mijn plan voor deze 
week is: ……………………. 
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 Gebedsoefening 

 

VOOR GOD EN JEZUS KIEZEN 

Mijn God, in Jezus’ naam zeg ik dat u mijn God bent,  

en dat Jezus mijn Heer en mijn God is.  

Ik wil met Jezus leven. Daarom doe ik wat hij zegt. 

 

VERGEVING VRAGEN 

In Jezus’ naam zeg ik dat ik fouten heb gemaakt. 

Ik heb andere mensen veroordeeld. Ik ben niet de minste geweest. 

Ik weet dat dit verkeerd is en ik vraag u: Vergeef mijn fouten. 

Dank u wel, dat u mij vergeven hebt in Jezus’ naam. 

 

MIJN HART SCHOONMAKEN 

In Jezus’ naam maak ik mijn trots kapot en doe ik al mijn oordelen over 
andere mensen weg. 

In Jezus’ naam laat ik het oordelen over andere mensen los. 

In Jezus’ naam bind ik de geesten van trots en veroordeling vast en 
stuur ik hen weg. 

 

Ik vernietig nu in Jezus’ naam elke invloed van verkeerde eer, trots en 
schaamte op mijn leven.  

En in Jezus’ naam kies ik er nu voor de waarheid te geloven dat Jezus 
voor mij gestorven is en aan het kruis mijn eigen trots en eer klein 
heeft gemaakt en mijn schaamte heeft weggedaan.  

 

DE LEGE PLEKKEN IN MIJN HART VULLEN MET DE HEILIGE GEEST 

Mijn God, ik vraag u nu om mijn hart en mijn ziel en mijn denken te 
genezen en te zegenen. Vul de schoongemaakte plekken in mijn hart 
met uw heilige Geest.  

In Jezus’ naam!   

Amen.  
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #18 Niet oordelen, maar bidden 
 

Jezus wil niet dat we oordelen, maar bidden om het goede te doen.

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

 Terugblik op avond #17 

Jezus is in Matteüs 7:1-5 heel duidelijk. We mogen niet 
(ver)oordelen. Immers, 

▪ we volgen Jezus. Hij werd de minste; hij is gekruisigd; 

▪ bij het kruis is iedereen even slecht en krijgt iedereen 
vergeving; 

▪ Jezus vergeeft en redt. Wij dus ook. Wij willen op hem 
lijken. 

 Maar dit is heel moeilijk      

Ja. En daarom geeft Jezus twee leefregels. 

1. Vraag, zoek en klop (Matteüs 7:7-11)!  

Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven 
zoals God het wil? Dan moet je God om die wijsheid 
vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de 
mensen allerlei goede dingen, zomaar, zonder er iets 
voor terug te vragen. (Jakobus 1:5) 

Wij zijn slecht (vers 11). Wij weten wel heel goed wat goed 
is (vers 12), maar doen lang niet altijd goed. Hoe kan dat? 
Paulus spreekt van ‘onze slechte verlangens’ (Romeinen 
8:12-14). Daarom is er veel gebed nodig om goed met 
elkaar om te gaan. We moeten niet fanatiek (3x in vers 7: 
vraag, zoek, klop) zijn in (ver)oordelen, maar in bidden! 
Zulke fanatieke zoekers zal God zeker (3x in vers 8) goede 
antwoorden en zijn heilige Geest (Lucas 11:13) geven. 
Want God is altijd goed en zorgt beter voor ons dan vaders 
voor hun eigen kinderen (vers 11). 

2. De gouden regel (Matteüs 7:12) 

“Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt 
worden.” Vraag aan jezelf: Wat wil ik dat anderen voor mij 
doen? Doe dat ook voor hen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bijbel moet je 
altijd lezen in context en 
verband. Dus in verband: 
in Matteüs 7 is bidden 
niet het onderwerp (dat is 
Matteüs 6!). Het onder-
werp is: niet oordelen en 
dáárom bidden. 

De Bijbel moet je ook 
nauwkeurig lezen: Jezus 
zegt niet dat God altijd 
alles geeft wat wij hem 
vragen. Hij zegt dat God 
nooit slechte dingen geeft 
en zeker onze vragen om 
goed te leven zal 
beantwoorden. 
 

Dit vers staat bekend als 
‘de gouden regel’. 
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Let op! 

▪ Dit is (zoals altijd) de regel van de liefde. 

▪ Jezus formuleert positief en dus is dit zonder einde. 

▪ Anderen: dus niemand uitgezonderd. 

▪ Volgens Jezus is dit een samenvatting van alles wat God 
in de hele Bijbel zegt. Handig! 

O ja, waar gaat dit ook alweer over? 

Over niet (ver)oordelen. Willen wij graag (ver)oordeeld 
worden? NEE!!! Doe dat dan ook niet over de ander 
(negatief!), maar praat goed en met respect en met liefde 
(positief!) over alle (!) andere mensen en zorg dat ze door 
jou praten een betere naam/reputatie krijgen. 

Zo krijgen we een veilige familie van Jezus. 

En zo worden wij zelf vrij en krijgen wij een ruim hart. 

Vragen: 

1. Heb je nog nagedacht over de les van vorige week? 

2. Heb je de afgelopen week bij het kruis van Jezus 
gezeten? 

3. Heb je al het besluit genomen om niet meer te 
oordelen? 

4. Wil jij je ook veilig voelen in de kerk? 

5. Ken je het bidden dat Jezus in Matteüs 7 bedoelt (God 
om raad vragen)? 

6. Wat wil je dat andere mensen voor jou doen? 

7. Doe je dat ook voor hen? 

 

 

 

huiswerk: Lees en herlees Matteüs 7:1-12. 

 

 

 

 

Mijn plan voor deze week is: ……………………. 

 

 

 

Niet: “Wat u niet wilt dat 
u geschiedt, doe dat ook 
een ander niet.” 
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 Gebedsoefening 

 

VOOR GOD EN JEZUS KIEZEN 

Mijn God, in Jezus’ naam zeg ik dat u mijn God bent,  

en dat Jezus mijn Heer en mijn God is.  

Ik wil met Jezus leven. Daarom doe ik wat hij zegt. 

 

VERGEVING VRAGEN 

In Jezus’ naam zeg ik dat ik fouten heb gemaakt. 

Ik heb andere mensen veroordeeld. Ik ben niet de minste geweest. 

Ik praat te veel over andere mensen, maar ik bid te weinig voor andere 
mensen. 

En ik heb andere mensen niet altijd behandeld, zoals ik zelf behandeld 
wil worden. 

Ik weet dat dit verkeerd is en ik vraag u: Vergeef mijn fouten. 

Dank u wel, dat u mij vergeven hebt in Jezus’ naam. 

 

MIJN HART SCHOONMAKEN 

In Jezus’ naam maak ik mijn trots kapot en doe ik al mijn oordelen over 
andere mensen weg. 

In Jezus’ naam laat ik het oordelen over andere mensen los. 

In Jezus’ naam bind ik de geesten van trots en veroordeling vast en 
stuur ik hen weg. 

 

Ik vernietig nu in Jezus’ naam elke invloed van verkeerde eer, trots en 
schaamte op mijn leven.  

En in Jezus’ naam kies ik er nu voor de waarheid te geloven dat Jezus 
voor mij gestorven is en aan het kruis mijn eigen trots en eer klein 
heeft gemaakt en mijn schaamte heeft weggedaan.  

 

In Jezus’ naam zeg ik dat ik precies zo wil omgaan met andere mensen, 
zoals ik wil dat zij met mij doen. 

 

DE LEGE PLEKKEN IN MIJN HART VULLEN MET DE HEILIGE GEEST 

Mijn God, ik vraag u nu om mijn hart en mijn ziel en mijn denken te 
genezen en te zegenen. Vul de schoongemaakte plekken in mijn hart 
met uw heilige Geest.  

In Jezus’ naam!   

Amen.  
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #19 Doen wat Jezus zegt 
 

Jezus maakt ons heel duidelijk dat we moeten doen wat hij zegt, ook als dat moeilijk is.

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

 Matteüs 7:13-23 

Sommige mensen worden ongerust en bang van deze 
woorden. Maar Jezus wil ons niet bang maken. Wel leert hij 
ons wie een echte christen/leerling van Jezus is. Een christen 
is iemand die doet wat Jezus zegt (gehoorzaamheid). 

 Waarom niet bang?   

Voor Jezus hoeven we niet bang te zijn. Hij is de goede 
herder. Hij leidt ons. Hij geeft zijn leven voor ons. Hij geeft 
zijn leven aan ons. Het leven van Jezus is een cadeau. Dat 
verdienen we niet zelf. Dat krijgen wij gratis. 

Dus:    LEVEN ONTVANGEN => DOEN  

Niet:   DOEN => LEVEN ONTVANGEN 

Maar: LEVEN ONTVANGEN => NIET DOEN kan niet  

Jezus’ woorden niet doen, dat kan niet. We mogen Jezus 
woorden niet kleiner maken, uitzonderingen bedenken, 
buiten ons hart en onze gedachten houden, enzovoorts.     

Want aan de vruchten ken je de boom. 

Druivenplant en takken 

Denk aan Johannes 15:1-8: als het leven van Jezus door je 
heen stroomt, draag je de vruchten van Jezus’ leven. Je gaat 
op hem lijken. Geloven in Jezus is dus niet alleen kennis, 
naar de kerk gaan, gewoontes en regels. Geloven is 
allereerst (!) leven met Jezus en hem gehoorzamen: doen 
wat hij zegt, worden zoals Jezus.  

Nu moeten we niet denken dat we geen fouten mogen 
maken. We maken allemaal fouten. We zijn leerlingen. 
Vruchten groeien langzaam met de tijd: 

Dus:    LEVEN ONTVANGEN => LEREN DOEN  

Niet:   EERST PERFECT DOEN => LEVEN ONTVANGEN 
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 Wat zijn de vruchten? 

Jezus praat over een smalle (niet: brede) poort en een 
moeilijke (niet: gemakkelijke) weg. Jezus bedoelt niet: 
onbegaanbaar, maar: niet makkelijk.  

Hoor/lees dit na Matteüs 7:12 en na de hele Bergrede 
(Matteüs 5-7) over niet oordelen, God altijd en overal de 
belangrijkste laten zijn, je niet bezorgd maken, geen focus 
op geld, vergeven, bidden, alle mensen (dus ook je vijanden) 
altijd en overal liefhebben, trouw zijn in je relaties (ook in je 
gedachten), niet schelden, niet roddelen maar vergeven, en 
eerlijk en betrouwbaar zijn. Dus zo leven dat je het licht van 
Jezus verspreidt en smaak geeft aan de wereld. 

Dat is niet een gemakkelijk weg. Het is kiezen voor de 
kleinste zijn, dienen, geven en offeren. Dus je hart, hoofd en 
gevoel resetten. Jezus volgen op de moeilijke weg is: niet je 
eigen weg, jouw keuzes, jouw voordeel en comfort, en jouw 
gewoontes. Het is leren denken en doen zoals Jezus. Dat is 
vaak kiezen voor wat anderen niet doen.  

 Hoe? 

1. Let op Jezus, niet op jezelf. Dan wordt het makkelijker. 
Liefde is niet altijd moeilijk (1 Johannes 5:3-4). 

2. Luister naar goede, niet naar slechte mensen. Je hebt 
wegwijzers nodig. Mensen die het leven met Jezus 
voordoen. Slechte mensen doen niet het leven van 
Jezus voor (Aan de vruchten ken je de boom). 

3. Het gaat dus om praktische liefde, zonder liefde zijn 
profetieën en wonderen uit Jezus’ naam niks (Matteüs 
7:21-23). 

4. Niet vergeten, het begint bij liefde en dankbaarheid: 

Dus:    LEVEN ONTVANGEN => DOEN  

Niet:   DOEN => LEVEN ONTVANGEN 

Vragen: 

1. Wat heb je van deze les geleerd? 

2. Vind je het moeilijk om te doen wat Jezus zegt? Wat wel 
en wat niet? 

3. Begrijp je het verschil tussen leven ontvangen => doen 
en doen => leven ontvangen?  

4. Stroomt het leven van Jezus echt door jou heen? 

5. Heb jij mensen die jou de weg wijzen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie mijn volgeling wil 
zijn, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis 
op zich nemen en zo 
achter mij aan komen. 

(Marcus 8:34) 

 

 

 

Leef net zoals ik! Want ik 
leef net zoals Christus. 

(1 Korintiërs 11:1) 

 

 

 

 

 

huiswerk: Lees en 
herlees Matteüs 5-7. 

 

 

Mijn plan voor deze 
week is: ……………………. 
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 Gebedsoefening 

 

VOOR GOD EN JEZUS KIEZEN 

Mijn God, in Jezus’ naam zeg ik dat u mijn God bent,  

en dat Jezus mijn Heer en mijn God is.  

Ik wil met Jezus leven. Daarom doe ik wat hij zegt. 

 

VERGEVING VRAGEN 

In Jezus’ naam zeg ik,  

dat ik mensen en dingen belangrijker heb gemaakt dan u,  

mijn God, en tegen u heb gezondigd.  

Ik heb er spijt van dat ik u en uw liefde en goedheid  

heb geruild voor iets of iemand anders.  

Ik vraag u vergeving. 

Dank u wel, dat u mij vergeven hebt in Jezus’ naam. 

 

MIJN HART SCHOONMAKEN 

In Jezus’ naam kies ik ervoor  

om afscheid te nemen van de gedachte  

dat er iets of iemand in mijn leven belangrijker is dan God. 

 

Ik denk aan (vul hier de mensen of dingen in). 

 

In Jezus’ naam kies ik ervoor God altijd te geloven. 

U bent de God die mij redt en mij beschermt. 

 

DE LEGE PLEKKEN IN MIJN HART VULLEN MET DE HEILIGE GEEST 

Heilige Geest, help mij om goede en mooie mensen  

en dingen de plek in mijn leven te geven, die God wil. 

Ik heb mijn leven nu opgeruimd  

en ik kies ervoor te geloven dat ik bij Jezus hoor.  

Ik hoor niet bij afgoden.  

In Jezus’ naam!   

 

Amen. 
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Inburgeren in Gods nieuwe wereld, #20 Hemel en hel 
 

Wat is de hemel? En wat is de hel?

 

 voor mijn hoofd 

  extra informatie 

 

voor mijn hart 

 

 

huiswerk 

mijn plan 

 

 Hemel en hel, een moeilijk onderwerp 

Veel praktische vragen: 

* Bestaat de hemel? Bestaat de hel? 

* Wat is de hemel? En wat is de hel? Worden mensen in de 
hel verbrand? Of krijgen ze een tweede kans door het vuur 
heen? 

Nog diepere vragen: 

* Gaan ongelovigen wel naar de hel? 

* God is toch goed? Hoe kan hij mensen ‘in de hel gooien’? 

   God is toch liefde? Hoe kan hij dan mensen veroordelen? 

* Word je voor foute keuzes gestraft voor altijd? 

Diepe vragen! Het gaat over mensen. Het gaat ook over 
levensbeschouwing en geloof: Wie is God? Wat doen 
mensen? En wat vind ik daarvan? 

 Geduld oefenen aan de voeten van Jezus   

Let op: Jezus praat het meest van iedereen in de Bijbel over 
de hel! Wil ik nu zeggen dat ik niet zo ben als Jezus en het 
beter weet en wijzer en slimmer dan hij? 

 Wat is de hel? 

De beelden van de brandende oven (Matteüs 13:50) en de 
donkerste plaats (Matteüs 8:12) sluiten elkaar uit: 
beeldspraak voor kapot gaan en alleen zijn. De hel is een 
plaats waar alles stuk gaat: het leven, vreugde, liefde, 
kracht, schoonheid, betekenis. Want God is daar niet. Gods 
woede wel: vuur is ook beeldspraak voor Gods boosheid.     

 Wat kunnen we leren van Jezus? 

1. God is rechtvaardig en zal eens alles rechtzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er nog meer vragen? 

 

 

 

Bijvoorbeeld in Matteüs 
5:22; 8:12; 10:28; 13:47-
50; 18:8-9; 22:13; 24:51; 
25:1-46. Dit is alleen nog 
maar Matteüs. Zie ook de 
andere boeken over 
Jezus, bijvoorbeeld: 
Marcus 9:43-48; Lucas 
16:19-31  

 

Matteüs 3:12; 10:28; 
Psalm 104:29-30 

Matteüs 25:31-46; 
Handelingen 3:21; 17:30-
31; 2 Korintiërs 5:10 
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God geeft slachtoffers hun recht.  

2. Alles gaat zonder God kapot. Wij hebben Jezus nodig. 

3. Mensen die zonder God willen leven, kiezen zelf voor 
een plek zonder God. Zij willen God niet en daarom laat 
God hen begaan. 

4. Een leven zonder God is een verslaving aan jezelf. Je 
moet geholpen worden, anders loopt het verkeerd af.    

Maar God is toch goed? En (veel) mensen verdienen 
toch beter?! 

Ja! God is heel goed. En daarom is het goede nieuws van 
Jezus dat zijn goedheid en niet ons goede gedrag (wat wij 
verdienen) ons bij God brengt. Als onze goedheid ons bij 
God moet brengen, wat moet er dan met alle slechte 
mensen gebeuren? En hoeveel goede daden hebben wij dan 
nodig om uit de hel te blijven? Maar Gods goedheid is zo 
groot dat hij ook slechte mensen wil redden. Denk aan de 
moordenaar aan het kruis: heel slecht en toch gered van de 
hel! Zo goed is God!  

Als wij zeggen dat mensen beter verdienen, dan willen wij 
Gods goedheid graag groter maken. Maar wij maken Gods 
goedheid juist kleiner! Want hij wil iedereen, ook de slechte 
mensen, laten delen in zijn goedheid.  

 Maar God is toch liefde? 

Ja, en wat voor liefde! God heeft de wereld (!) zo liefgehad, 
dat hij zijn enige Zoon, Jezus, gegeven heeft. Aan het kruis 
heeft God Jezus (en dus zichzelf!) voor ons de hel in 
gestuurd, toen God hem verliet. Waar God niet is, daar is de 
hel. Daar gaat alles kapot. Jezus ging kapot aan het kruis. Dat 
is de hel. En zo leren we de liefde van Jezus kennen.  

Als wij zeggen, dat de hel niet bestaat omdat God liefde is, 
dan willen wij graag groot denken van Gods liefde. Maar wij 
maken Gods liefde juist kleiner! Want als de hel niet bestaat, 
dan is Jezus aan het kruis ook niet in de hel geweest… Dan 
kunnen we ook niet meer zeggen: Kijk, zoveel houdt hij van 
jou en zo kostbaar zijn wij mensen voor hem. De verbazing, 
blijdschap en zekerheid van ons en de liefde, de moed, de 
nederigheid en de kracht van Jezus worden kleiner… Gods 
liefde maakt de hel niet onmogelijk, maar de hel laat ons de 
diepte van Gods liefde zien. 

 De hel is er al en God wil ons redden. Dat is zijn liefde. 

Efeziërs 2 zegt dat mensen zonder God ‘dood’ zijn, de duivel 

Psalm 9 

Johannes 15:5 

Johannes 3:17-21; 
Romeinen 1:28-32 
 

Johannes 8:30-36 

Er zijn dus twee soorten 
mensen: mensen die 
tegen God zeggen: 'Uw 
wil geschiede' en mensen 
tegen wie God zegt: 'Uw 
wil geschiede’. 

Matteüs 20:1-16 

 
Lucas 23:39-43 

 

 

 

 
 

 

Johannes 3:16;  

 

Matteüs 27:46; Galaten 
3:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeziërs 2:1-3 

Let op: Paulus zegt niet 
dat alle mensen zonder 
God puur slecht zijn. Hij 
praat ook over zichzelf. 
Lees meer in Romeinen 
3:22-24. 
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gehoorzamen en God boosheid verdienen. Dat is de hel op 
aarde. Maar God wil ons redden. Hij doet dat door ons met 
Jezus te verbinden. Dat is Gods gratis cadeau, niet ons goede 
gedrag voor hem. 

Efeziërs 2:4-5       
Johannes 14:6; 15:1-8 
Efeziërs 2:6-10

 Verbind je met Jezus 

Jezus praat veel over de hel. Hij wil ons waarschuwen: blijf 
in mij. Let op: Jezus vertelt niet veel, hij zegt niet wat er gaat 
gebeuren met hem of haar. Hij zegt: Let op jezelf. Wat doe 
jij? Een belangrijke vraag (die in de Nederlandse cultuur 
goed moet worden voorbereid, want heel snel als een 
dreigement (‘hel en verdoemenis’) wordt gehoord), want 
wat je in je leven doet, lijkt onherroepelijk (Lucas 13:27-28). 
(De Bijbel heeft het nergens over iets als een vagevuur.) 

 Is God wel eerlijk? 

“Maar wat gebeurt er dan met mensen die nooit van Jezus 
hebben gehoord?” Lees Lucas 12:48 en Johannes 15:22.24. 
Wij weten niet alles. En wij gaan er niet over. Onze 
verantwoordelijkheid is te blijven in Jezus en Jezus te laten 
zien. We leven nu in een soort van tussentijd. De tijd tussen 
de opstanding en de dag waarop Jezus terugkomt is de tijd 
van de heilige Geest. 

 De hemel is al daar, waar het leven van Jezus stroomt 

Het eeuwige leven is al begonnen. Dat komt omdat met de 
heilige Geest heel veel (vrijspraak, liefde, vrede) uit de 
hemel op aarde is gekomen. En er komt nog meer. Het is 
Gods bedoeling dat de hemel op aarde komt. 

 Wat is de hemel? 

God is overal. En Jezus is overal. Toch is de hemel het huis 
van God en van Jezus. Jezus zit aan de rechterhand van God. 
De hemel is Gods regeringscentrum: het Binnenhof van het 
heelal. 

Hoe het eruit ziet? Dat weten we niet. Veel uitspraken over 
de hemel zijn beeldspraak. Die beeldspraak moedigt ons wel 
aan een denkoefening te doen: 

1. Denk je eens in dat al je relaties met God, met Jezus, 
met de heilige Geest, met elkaar, met iedereen 
perfect zijn, vrij van alles wat verkeerd is, in een 
woord: geweldig! 

2. Denk alle vormen van pijn, ziekte, kwaad, ziekte, 
zorgen, stress en dood weg. 

 
Matteüs 25:13; 45-46 

Lucas 13:22-30 

Openbaring 21:8 

 

Angst is ook geen goede 
motivatie om voor God te 
kiezen. God wil ons nu 
juist redden van angst: 
Romeinen 8:15 

 

We moeten niet vergeten 
dat God heel anders denkt 
dan wij en een veel groter 
hart heeft dan wij. 
 

2 Petrus 3:9 

 

Johannes 7:37-39;                            
2 Korintiërs 5:17; 
Johannes 3:16; 5:24; 
Romeinen 5:1; 8:1 

Matteüs 6:10 

 

 

 

 
1 Korintiërs 2:9; 
Openbaring 4 en 5; 21:1-
22:5 

 

 

 

Openbaring 21:4 
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3. En voeg de blijdschap, vrede en liefde van God nog 
hieraan toe. 

Zo ziet de hemel eruit. En zo komt de hemel op aarde. 

 Niet meer informatie? 

Jawel.  

Jezus zegt dat op de nieuwe aarde mensen niet meer 
trouwen. Het leven zal dan toch anders zijn. 

Paulus vertelt dat Jezus ons oude lichaam zal veranderen en 
daarvan een nieuw lichaam zal maken. Of we nu eerst 
gestorven zijn of nog leven op het moment dat Jezus 
terugkomt. Hoe dat nieuwe lichaam er precies zal uitzien, 
weten we niet. Wel is het zeker dat Jezus dat zal doen. Want 
zijn opstanding is een garantie van onze opstanding. We 
horen immers bij Jezus. 

 Waar blijven we wanneer we sterven? 

Jezus en Paulus zeggen dat we onmiddellijk naar Jezus in de 
hemel zullen gaan. Ons lichaam vergaat, maar Jezus vindt 
het terug en maakt het levend bij de opstanding. Dan 
worden ons ‘ik’ (ziel) en ons lichaam weer een en vindt het 
laatste oordeel plaats. 

Eh, en waar blijven mensen die niet met God hebben geleefd 
tussen dood en opstanding? In het dodenrijk, niet te 
verwarren met de hel (poel van het vuur). Dat lijkt me niet 
een gezellige plek. 

 Zullen we elkaar weerzien en herkennen bij de 
opstanding? 

Ja, er verandert wel veel, maar wij houden onze identiteit: 
onze naam (wie we zijn).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matteüs 22:30 

 

Filippenzen 3:21 en           
1 Korintiërs 15;                      
1 Tessalonicenzen 4:13-
18; 1 Johannes 3:2 

 

 

 

 

Lucas 20:37-38; 23:43; 
Filippenzen 1:23 
Johannes 5:28; 
Openbaring 20:11-15 

 

 

Openbaring 20:11-15 

 

 

 

 
Marcus 9:4; 12:26-27 

 

 

huiswerk: Lees en 
herlees Matteüs 25. 

 

 

 

Mijn plan voor deze 
week is: ……………………. 
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