
GODS WAPENS (Efeziërs 6:10-18) 

 
Vader in de hemel, 
in de naam van Jezus trek ik uw wapens aan: 
 
ik doe de riem van de waarheid om; 
ik laat me leiden door het goede nieuws van Jezus. 
Jezus is mijn heer en mijn redder. Hij heeft gelijk! (Johannes 20:28) 
 
De goedheid van Jezus is mijn harnas.  
Ik trek het aan in de naam van Jezus. 
Niemand kan me beschuldigen; niemand mag mij veroordelen (Romeinen 8:33-34). God ziet mij nu als een 
goed en heilig mens, omdat Jezus goed en heilig is.  
Jezus’ leven is mijn leven; Jezus’ CV is mijn CV; Jezus’ dood is mijn dood; Jezus’ opstanding is mijn opstanding. 
Dank u wel, Vader, dank u wel, Heer Jezus, voor uw vergeving en voor uw liefde. 
Dank u wel dat ik zeggen mag: God ziet mij als een goed mens door wat Jezus heeft gedaan. Door zijn dood ben 
ik bevrijd van mijn schuld en zijn mijn zonden vergeven (Efeziërs 1:7).  
  
Mijn liefde voor Jezus is mijn rechterschoen en mijn gehoorzaamheid aan Jezus is mijn linkerschoen.  
Die trek ik aan in de naam van Jezus. Het zijn mooie en heilige schoenen. Zo kan ik pas goed lopen. Ik doe 
wat Jezus zegt, omdat ik van hem houd (Johannes 21:15-19). 
Jezus houdt van mij en hij geeft mij zijn leven en vrede (Johannes 10:10; 14:27). Daarom houd ik ook van hem. 
Jezus is mijn grootste liefde (Openbaring 2:4). Daarom doe ik alles wat hij mij vraagt (Psalm 103:19-22).  
Jezus vraagt mij ook mensen over hem te vertellen (Mattheüs 28:18-20). Dat ga ik doen.  
 
Mijn geloof is mijn schild.  
Ik pak het vast in de naam van Jezus. 
Het geloof beschermt mij als een schild tegen de aanvallen van de duivel.  
Ik zeg: God houdt van ons. Voor wie zouden we dan nog bang moeten zijn? (Romeinen 8:31) In de naam van 
Jezus zeg ik, dat ik bij Jezus hoor en Gods kind ben (Galaten 3:26; 4:6-7); in de naam van Jezus zeg ik dat de 
plannen van de duivel zullen mislukken (Jesaja 54:17); ik ben uit de duisternis geroepen (1 Petrus 2:9); ik ben 
gered uit de macht van het kwaad; ik ben een bewoner van Gods nieuwe wereld (Kolossenzen 1:13); ik leef in 
zijn schitterend licht (1 Petrus 2:9); ik hoor bij Gods volk en God zorgt voor mij (1 Petrus 2:10). 
 
God geeft mij het vertrouwen dat hij mij zal redden. Mijn schitterende toekomst is mijn helm. Die zet ik op 
mijn hoofd in de naam van Jezus. Mijn gedachten zijn nu beschermd. Ik ben van binnen veranderd.  
Ik ken de waarheid. Slechte, negatieve en zeurende gedachten stuur ik weg in de naam van Jezus (Efeziërs 
4:23). En ik nodig de heilige Geest van Jezus nu uit om me van binnen te vullen (Efeziërs 5:18). Ik vraag God dat 
hij mij goede gedachten geeft: vreugde en vrede en vertrouwen door de kracht van de heilige Geest (Romeinen 
15:13).  
 
Het woord van God is mijn zwaard.  
In de naam van Jezus pak ik het vast. De heilige Geest geeft Gods woord kracht en hij legt mij het woord van 
God uit. Nu kan ik het begrijpen. 
In Jezus’ naam zeg ik: Vader, uw woord is waar (Psalm 12:7; Psalm 119:159-160). U bent betrouwbaar. U liegt 
nooit. U doet wat u zegt (Deuteronomium 7:9).   
Met het zwaard van uw woord kan ik elke leugen ontdekken en overwinnen. 
 
Ik pas dus goed op en ik bid elke dag zo vaak als het nodig is. Ik vraag God om hulp en ik laat me daarbij 
leiden door de heilige Geest (Efeziërs 6:18). Vader, u beschermt mij. En ik kan mijzelf beschermen (Jakobus 
4:7), als ik uw wapens gebruik in de naam van Jezus.  
 
Dank u wel, Vader! Dank u wel, Heer Jezus! 

 


