De bijeenkomst van de familie van Jezus als sacrament.
Dit papier bevat een aantal (licht bewerkte) alinea’s uit het boek
Hoe een kerk een familie werd.
Voor meer informatie en context verwijs ik naar dat boek.

Niet te onderschatten is de bijeenkomst van de familie van Jezus als instrument voor het
geestelijke leven. Deze bijeenkomsten zijn een kracht in zichzelf, dragen in allerlei
onderdelen kracht en zijn daardoor in staat om met en door die kracht harten en hoofden
van mensen te veranderen. Ik denk hierbij niet alleen aan grote bijeenkomsten. Ook kleine
bijeenkomsten van twee of drie leerlingen van Jezus in huis of op straat of in een café
bezitten die kracht. Dit is wat Jezus bedoelt, wanneer hij in Matthels 18:20 zegt: “Waar
twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.”

Ik heb dit heel vaak zelf ervaren en bij anderen mogen zien. En het is mijn ervaring dat deze
kracht vooral manifest wordt, wanneer er veel niet- of jonge gelovigen aanwezig zijn. Hun
verbazing, vragen en honger nodigen de kracht uit!

Ik aarzel niet om de bijeenkomst van de familie van Jezus in dit verband en met het oog op
onze tijd een ‘missionair sacrament’ te noemen. Een sacrament is een traditioneel woord
voor een gereedschap of instrument dat de heilige Geest gebruikt om het goede nieuws van
Jezus te laten zien, tastbaar te maken en over te dragen.

De ontdekking van Hart van Osdorp is familie zijn. Met de kwalificatie ‘missionair sacrament’
wil ik zeggen dat het samenkomen en samenleven als familie van Jezus een prachtige en
krachtige manier is om in de buurt een heilige, goddelijke plek te maken waar de heilige
Geest het leven van Jezus uitdeelt, een plaats waar het goede nieuws van Jezus tastbaar en
grijpbaar wordt. Vandaar mijn keuze voor het woord sacrament. Ik voeg hieraan het woord
missionair toe, omdat ik van de praktijk van Hart van Osdorp leer dat in ieder geval in wijken
en buurten als Osdorp familie zijn onmisbaar is om het goede nieuws van Jezus
geloofwaardig te vertellen.

Wat is het antwoord van de kerk op de crisis van de secularisatie? Een antwoord is: laten we
ons opnieuw laten betoveren door de heilige Geest. We zoeken God in onze bijeenkomsten
in gebed, in profetie, in aanbidding (muziek) en ervaren dat de Geest in ons midden
aanwezig is en waait, tot ons spreekt en (soms) mensen geneest. Als dat niet betoverend is!
Zo wordt de familie van Jezus een heilige plek waar God zijn liefde en kracht overbrengt. Dat
gebeurt in de zondagse diensten en ook door de week in de wandelgangen.

Op meer dan een plaats in de Bijbel wordt hoog opgegeven van de kerk als plaats van Gods
aanwezigheid. Zie bijvoorbeeld 1 Korintiérs 3:16; 14:24-25; Efeziérs 2:21-22. Niet langer is de
tempel in Jeruzalem maar de kerk de plek bij uitstek waar God zich laat ontmoeten.



